Van de week moest mijn Corretje naar Leidschendam Antoniushoven voor haar chemo en dat duurt
ongeveer zo’n tweeeneenhalf uur, als ze naar binnen gaat om te praten met haar oncoloog ga ik altijd mee
naar binnen maar enkel bij bloedprikken, chemo, of een scan blijf ik lekker in mijn auto zitten met Jimmy,
want die kan dat lekker met ons mee. Zo ook afgelopen woensdag we waren er rond half twaalf en het
zeikte de lucht uit van de regen, ik zat heerlijk op mijn gemak naar buiten te kijken toen ik een auto zag
aankomen van de plantsoenen dienst van de gemeente.

Daar stapte twee kerels uit in een regenpak en die gingen het groen rond het ziekenhuis snoeien, onkruid
wieden en als de kruiwagen vol zat gingen ze hem legen in hun auto, en hup weer terug naar waar ze bezig
waren. En weer op hun knieén dat onkruid eruit halen. lieve mensen wat had ik een respect voor deze
twee kerels, echt in de zeikregen bijna drie uur op de knietjes zonder morren aan het werk. Chapeau voor
deze mannen, en ik kreeg alleen en rot gevoel toen ik bij mij eigen zat te bedenken dat deze mannen door
een minderheidskabinet als het aan hun lag tot hun zeventigste jaar dit willen laten doen.

Wat gaat er in dat hoofd om bij die hersenloze bestuurders van Nederland die nu al weer met winterreces
zijn of weet ik hoe die kutvakanties van hun heten, wat een schande dat mensen die nog nooit een slag van
hun zielige leventje met hun handen hebben gewerkt dit voor dit soort hardwerkende mensen gaan
beslissen. Ze motte hun ogen uit hun kop schamen, en ik zweer het jullie dat ik blij ben dat het een
minderheidskabinet is en dat deze beslissing er hopelijk nooit gaat door komen. Strontziek word ik van die
Kwik (opperpootje) Kwek Turkse Truus) en Kwak (de kontendraaier en aartsleugenaar).....walgelijke lui zijn
het!!
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Ja, en dan natuurlijk die politieagent die ergens in het journaal de noodklok luide omdat het de spuigaten
uitliep, en hij had het natuurlijk over de verwarde mensen op straat. Hij vertelde dat ze zoveel tijd kwijt
waren aan idioten (hij zei het dat anders) die ineens naakt in de tram gaan dansen, die bloot door de
straten rennen en daarbij lopen te gillen als een mager speenvarken. Boven op daken, in electrische palen

klimmen, mensen die helemaal zijn doorgedraaid en hun huisraad naar buiten pleuren, na eerst hun

vrouw en kinderen de tyfus hebben geslagen in het minst erge geval. ook schieten ze met een kruisboog
vanaf hun balkon of met een vuurwapen op de politie die dan op volle sterkte mot uitrukken.

Dan hebben we het nog niet eens over hulpverleners die worden belaagd door doorgedraaide idioten maar
dat heeft iedereen wel gezien rond de jaarwisseling. Jullie geloven mij niet, maar ik weet de oplossing en
dat is als er zo’n wous ergens op een dak, trein, paal, of op straat loopt achterlijk te doen en mensen
bedreigt of lastig valt......gewoon afknallh. Nou ik hoor dat linkse kliekje al weer huilen dat het niet
menselijk is, en dat zo iemand het heel erg moeilijk heeft gehad, en met de juiste zorg (wat we nu eigenlijk
al jaren doen) het nog wel goed zou kunnen komen met dit soort persoon.

Hoe dan....dat doen we al jaren, en de politie doet een oproep dat het de spuigaten uit loopt, oftewel dat
het gigantisch uit de klauwen loopt, want die mensen zijn niet meer te helpen, want wat ze ook hebben
meegemaakt ze sporen niet en ze zijn helemaal koekoek. Dus denk ik gewoon, nogmaals dat het voor
iedereen beter is als we ze gewoon afknallGh!!

Als ik nou mijn eigen neemt bijvoorbeeld, en ik trek het allemaal niet meer, en de politie heeft mij al een
paar keer naakt uit een boom motte halen met een feestneus op, en bij spoorweg overgangen omdat ik er
een eind aan wil maken, nee en dan klim ik op een mooie zomeravond in mijn nakende niksie, en dus in
mijn blote reet de Haagse Toren op, en terwijl ik onder het zingen van het *Haagse Wilhelmus, O-O Den
Haag™ laat horen ik dan prins heerlijk aan mijn pijp gaat zitten rukken....knal mij dan ook maar af, hoe kan
ik dan ooit weer normaal worden?....dan kan gewoon volgens mij nooit want heb ik een paar
chromosomen te weinig onder mijn schedel zitten.

Nee schiet mij dan maar af, de politie heeft dan de tijd om dan echte boeven te vangen, ik ben geen gevaar
meer voor mijn omgeving, en ik heb dan rust....zo denk ik er over, maar ja wie ben ik?

Tot volgende week.

Groet van Henk Bres.
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