
                                                       

De Echte Bres Column 02 

 
Het is koud buiten, en ik zit nu lekker warm binnen natuurlijk mijn column te schrijven, maar ik heb effe 

een vraagje aan jullie trouwe lezers of lezeressen. Worden jullie nou ook hoerig van al die codes rood, 

groen, geel, oranje, paars en blauw, en weet ik het allemaal wat voor kleuren je de laatste weken om je 

oren vliegen. Als het code geel is, rij ik heerlijk zonder wat extra kleding met alleen een winter jas aan 

natuurlijk want het is wel winter tenslotte. Met code rood is het vaak iets kouder en en trek ik een dikke 

trui aan, hoor je niks dan waai je uit je winterjas, kan je niet kijken van de hagel, sneeuw of ijzel, en is het 

zo glad als spek.  

Er wordt wel gestrooid maar op je bruggetjes en op en afritten (bijvoorbeeld als je voor het stoplicht staat 

en je mot oversteken), nou dan is het een hele toer om met mijn scootmobiel die hindernis te nemen, 

want dan ben gelukkig als je niet in de plomp bent gereden, we hebben te weinig strooizout hoor je dan op 

het journaal. Dat niet alleen, maar het openbaar vervoer rijd niet of heel weinig, reizigers moesten 5 dagen 

op Schiphol wachten voordat hun vlucht doorging, treinen stonden stil….help….heel Nederland in paniek 

voor dat beetje kou, en dat beetje sneeuw wat hier is gevallen 

Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik gek op de bergen en ben dus veel naar Oostenrijk en 

Zwitserland geweest in mijn leven. Daar vriest het gewoon 20 graden onder nul, hele pakken sneeuw ieder 

jaar van wel soms een meter dik, en je gelooft het of niet de treinen rijden normaal, het vliegverkeer gaat 

gewoon door, de stoepen zijn schoon en de wegen zijn gewoon begaanbaar voor het openbaar vervoer en 

iedereen die de deur uit mot. Ik kan mij ook mijn jeugd nog herinneren, toen had je geen codes van allerlei 

kleuren, nee dan ging je gewoon met je kouwe klauwe op de fiets naar school en kwam je thuis dan ging je 

de sneeuwpret beleven, glij banen maken, achter auto’s aanhangen die dan expres wat langzamer gingen 



rijden.  

Heerlijke sneeuwbal gevechten waar de hele buurt aan mee deed, ook de ouwetjes die nog goed ter been 

waren, en waren ze dat niet zaten ze met een hete bak chocolademelk naar ons te kijken en mee te 

genieten….. nu word je DOODGESLAGEN als je als wat oudere het waagt om je bek open te trekken dat 

ze motte uitkijken en niet naar iemand te gooien verdomme . 

Maar goed ze verwachten nu een dooiaanval (met de dreiging van Poetin kan het alleen maar mee 

vallen)….want God mag weten wat dat inhoud.   

Ja, en dan natuurlijk groot nieuws want we hebben een minderheids kabinet, jawel na maanden slap 

geouwehoer en het wegzetten van anderhalf miljoen kiezers van de PVV zijn ze er uit ….het nieuwe 

minderheids kabinet heet : KWIK (opperpootje Robbie J), KWEK (Turkse Miep) en KWAK (het Bonte 

Balletje). Ja, en was het eigenlijk niet zo ernstig had ik mijn ballûh uit mijn broek gelachen, maar slechter 

hadden we het niet kunnen treffen want ik ga het hier weer niet allemaal opschrijven wat er loos is in 

Nederland, maar om nou de familie uit Duckstad het land te laten besturen dan heb je in mijn ogen nog 

minder hersens dan een zieke maai. 

 

Maar ja, we hebben het aan onze landgenoten die op hun gestemd hebben te danken, en dan verdiend 

een land vol met zieke maaien niet anders, en ergens ben ik blij want dat krijgen we dit jaar weer nieuwe 

verkiezingen omdat die tering eenden heel Nederland verder naar de klote helpen en het niet kunnen 

verhapstukken, en dan kunnen Kwik, Kwek en Kwak met hun aanhang Goofy en Katrien weer mooi benen 

maken terug naar Duckstad. Waar hun mooie uitspraken en loze beloftes wel in dank worden afgenomen. 
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https://www.transport-online.nl/113226/jongens-opgepakt-na-dood-man-schiedam-na-sneeuwballengevecht/
https://nos.nl/artikel/2597547-d66-cda-en-vvd-kiezen-voor-minderheidskabinet-uitzonderlijk-in-nederland
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Ik hoop dat ik gelijk krijg, en met mij velen want ik weet inmiddels wel dat het meerderendeel van de 

normale gewone bevolking er net zo over denken als ik. Maar goed we motte nog effe doorbijten, en ik 

wens alle nabestaande van de slachtoffer die er nog gaan vallen met deze onkundige klootzakken 

(minderheidskabinet), open grenzen en AZC ’s heel veel sterkte, want dat de pleuris hier een keer uitbreekt 

daar kan je op wachten en dan is het echt code ROOD hier in Nederland. Sterkte allemaal tot die tijd en 

dan maar hopen dat als die Donald Duck liefhebbers inzien dat er geen oom Dagobert Duck hier rond loopt 

die alles voor hun oplost, en gewoon hun domme verstand gaan gebruiken door op een rechtse partij te 

gaan stemmen. 

 

Tot volgende week. 

Groet van Henk Bres. 

 


