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Wij, Corretje, Jimmy en ik willen de lezers en lezeressen van deze column een gelukkig maar vooral een 

gezond nieuwjaar toe wensen. Ik hoop dat jullie er net zo hebben genoten van de jaarwisseling als wij, 

heerlijk op de avond zelf naar een goeie serie gekeken en om 23.00 uur lekker naar bed om vandaar uit 

onze eigen vuurwerkshow te hebben bekeken, want dat is echt ieder jaar weer een plezier om naar te 

kijken zo mooi siervuurwerk dat ze in de straat achter mij afsteken, ik weet zeker wel voor honderden 

euro’s. 

Maar het kon ook anders heb ik gezien in alle journaals, want zoals ieder jaar zijn onze hulpverleners weer 

de klos, en werden ze door een stel hersenloze randdebielen gehinderd om hun werk na behoren te 

doen.Pissig en kotsmisselijk werd ik van de beelden dat er een ziek nageboorte met een soort van 

zelfgemaakt vuurwerkkanon op de hulpverleners schoot en toen de ME ter plaatsen kwam werden ze 

verrot geschoten met dat ding en moesten ze zich terug trekken omdat hun veiligheid in het geding 

kwam. En als je dit zo leest dan ben ik het helemaal eens met het landelijke vuurwerk verbod, want dit jaar 

mag er geen vuurwerk meer af gestoken worden.  

En daar heb ik nou toch wel heel veel moeite mee, want waarom moet je het vuurwerk verbieden, dat is 

plezier voor jong en oud en oké relletjes zijn er altijd bij en rond de jaarwisseling en dat mot kunnen vind 

ik. Maar ik wil een ding duidelijk maken dat ik het dan over vuurwerk heb. En niet over die kk mongolen die 

met handgranaten lopen te gooien, die met bommen lopen te gooien en daarmee winkels en halve huizen 

opblazen, en special een soort geweer hebben gemaakt om terreur en angst te zaaien hier in het mooie 

Nederland dat al meer dan 70 jaar prachtige jaarwisselingen kent. 
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Ik zag dat ze in België met kalasnikov’s en pistolen of revolvers al rijdend op een scooter in de lucht 

schoten en dan mogen die mensen daar blij zijn dat ze niet gericht schoten, maar het zijn in mijn ogen 

wezenloze monsters die dat doen zoals het in de Arabische wereld normaal is als er wat te vieren valt…..en 

nogmaals ik heb het al zo vaak gezegd “DIE HOREN HIER NIET THUIS”. En waarom het vuurwerk en de 

vreugde vuren afschaffen voor een stelletje terroristen die het in ons land voor het zeggen willen 

hebben….dat kunnen we toch niet laten gebeuren lieve mensen. 

We hebben het allemaal gezien tijdens de grenscontroles DAT HET WEL KAN, en dat er genoeg mensen 

voor zijn om de grenzen te bewaken, ik hoorde van mensen die daar bij de grens in de buurt wonen dat 

er de hele dag drone vlogen, alles werd geregistreerd en hup aangehouden en alles kwijt omdat je niet 

meer dan (ik geloof 25 kilo) vuurwerk per auto mee mocht nemen. En daar zat ook mooi siervuurwerk bij, 

waarom weer de gewone man zijn oud en nieuw feestje afpakken? Nee ze hadden de EOD aan die fuiken 

motte laten kijken wat gewoon vuurwerk was of oorlogstuig, en dan die lui er uithalen. 

En dan die monsters met het oorlogstuig aanpakken, en zeker geen tien jaar oud en nieuw voor die 

hersenloze randdebielen…..KLAAR MEE!! 

En dan kom ik nog effe op het volgende, ik vraag al meer dan tien jaar om grensbewaking en ik heb alle 

kutsmoezen al gehoord waarom het niet kan. Veel van dat linkse gepeupel die in koor staan te zingen “kom 

maar binnen en je krijgt een huis en alles gratis” en daar kan ik het nog wel van begrijpen want die zijn 

vaak als kind uit een draaimolen gevallen of van de fiets of driewieler, en hebben daar een 

hersenbeschadiging van over gehouden. Maar wat ik dan niet begrijp wat er met onze politieke vrienden 

die ons land regeren vroeger is gebeurd, wat is de herseninhoud van deze achterlijk klootzakken is, want 

die motte in hun jeugd wel zo iets traumatisch hebben meegemaakt (misschien heeft opa met met hun 

tutje of piemeltje gepeeld) want ze hebben nu wel laten zien dat de grens goed bewaakt kan worden 

verdomme. 

Vergelijk nou eens een gelukzoeker of veiligelander met een pak zwaar vuurwerk, en in plaats van dat ze in 

beslag worden genomen worden ze gelijk in het gevang gepleurt worden, hebben ze hier familie en die 

sputtert tegen, gelijk opzouten ermee weg naar het land van herkomst, want ze te laten opblazen door de 

EOD dat gaat mij zelfs te ver. Maar ik hoop dat jullie inzien wat ik nou bedoel met deze column, en dat 

vooral die elite die zijn zakken loopt te vullen in de Tweede en Eerst Kamer het ook eens gaan inzien. Ook 

gemeentes, en sommige achterlijke burgemeesters, die ook vaak labieler zijn dan een koekoeksklok. 

Stop met dat kk volk naar binnen te halen, en ik denk dan dat we over een paar jaar allemaal weer een 

prettige jaarwisseling hebben, zonder hersenloze figuren die er  hier nu op dit moment er een oorlogs 

gebied van maken. En o ja, zijn het echt Hollanders, twintig jaar laten rotte in een celletje. 

Nog effe een reminder voor de overheid want zo’n 60 jaar geleden werden die vreugde vuren op iedere 

hoek van de straat juist goed gevonden en toegestaan (cobra’s had je toen nog niet, en een strijker was het 

hardste wat er was) en ook die gillende keukenmeiden waren de meeste vrouwen bang van (lol). Om maar 

met een bekende spreuk te eindigen. 

“TOEN WAS GELUK NOG HEEL GEWOON” 
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Tot volgende week. 

Groet van Henk Bres. 

 


