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We zijn weer terug in het Haagje, want Corretje en Jimmy en ik zijn lekker een weekje (zoals ieder jaar) 

lekker naar Winterswijk geweest. Het huisje midden in de bossen, is ter beschikking gesteld al vele jaren 

door onze vriend Marc en zijn vrouw Anette. Heerlijk genoten van de vriendelijkheid van de mensen daar 

en de mooie omgeving, want in welke winkel je ook komt je wordt op je wenken bediend en altijd met een 

glimlach. Heerlijk daar, en dus echt ouderwets genieten van het leven en lekker effe tot rust komen. 

Corretje deed het goed en heeft haar vuurdoop gehad met haar pruik, die bleef ongeacht de 

weersomstandigheden helemaal perfect aan haar verwachtingen te voldoen.  

Jimmy heeft zijn eigen ook lekker kunnen uitsloven daar, maar helaas is mijn droom niet uitgekomen want 

ik had stiekem gehoop dat ik misschien wel een wolf in het echt zou tegen komen. Wel op een afstandje 

natuurlijk want zo’n held ben ik nou ook weer niet, en mijn Corretje zei als”als je binnen vijf minuten terug 

ben dat weet ik zeker dat je er eentje ben tegen gekomen”. Maar genoeg nou over ons uitje, want ik zat 

televisie te kijken naar het ochtend nieuws op SBS-6 (ja ook in Winterswijk hebben ze televisie       ), en daar 

zag ik een item in over dat apen veel meer verstand hebben dan dat wij (de wetenschappers) altijd hebben 

gedacht. 

Ik zag een aap (vastgemaakt op een stoel) met zijn ene armpje in een ijzeren koker geklemd, zodat hij 

alleen zijn ene armpje nog maar kon bewegen en zo luisterend naar de muziek, precies kon vertellen door 

met dat ene vrije armpje ergens op kon drukken om zo de wetenschap er van te overtuigen dat dat aapje 

slimmer was dan ze dachten. Nou ik vind daar wat van en mijn maag draaide om omdat ik het een 

verschrikkelijk gezicht vond. Oké, natuurlijk hebben wij mensen er alles aan te danken want er moeten nou 

eenmaal proeven genomen worden om de vreselijkste ziektes te genezen voor medicijnen, en eigenlijk 

alles wat in het teken staat om mens en dier te genezen, en ik ben daar dankbaar voor ondanks dat ik het 

gruwelijk vind hoe de dieren want niet alleen apen maar ook honden, ratten, muizen zijn gebruikt en 

hebben hun hele leven motte lijden.  

Vandaar dat ik het volgende heb besloten en dat is hier deze column nu te be-eindigen, en verder te gaan 



hieronder met een ‘Open Brief’ aan lijsttrekkers van de twee grootste partijen die allebei 26 zetels hebben 

behaald dit jaar, de heer Geert Wilders en de heer? Rob Jetten……en dan zet ik een pol op Facebook en op 

X of jullie het met mij eens zijn of niet. 

                                                                                                                                                                                           

‘Geachte heer Wilders en Jetten.’ 

Ik hoop dat u deze column zullen lezen met daarin deze open brief gericht aan jullie inzake de dierproeven 

in Nederland. Ik zag van de week een item op tv dat ging over dierproeven en ik ben dat spuugzat, geloof 

mij ik weet dat het al die jaren zolang als ik leef nodig is geweest en ik ben ook dankbaar dat ik medicijnen 

heb voor alles wat ik mankeer en ook mijn Corretje is daar enorm blij mee, maar genoeg is genoeg. 

Natuurlijk leven we in een wereld waar steeds meer ziektes komen en ook de farmaceutische industrieën 

kunnen niet buiten deze dierproeven die in mijn ogen onmenselijk zijn omdat deze lieve aap of hond, kat, 

muis of rat ons nog nooit wat hebben aangedaan. Oké de laatste twee dan wat minder maar toch, en ik 

denk dat vele mensen het met mij eens zijn en het spuugzat zijn. 

Dus mijn vraag aan u beiden heren is of wij hier in Nederland kunnen stoppen met het gebruiken van 

onschuldige dieren alleen maar voor ons welzijn. Mijn tweede vraag aan u beiden is, of u de wet wil 

veranderen zodat het ook verboden word hier in Nederland. Ik hoop dat u beiden nu niet aankomt met 

wat politiek gelul zo in de trant van ‘ja maar Henk dat kunnen wijn niet maken want de wet veranderen 

daar komt heel wat voor kijken’ want dan is mijn antwoord “lik mijn klote maar, want ik weet nog goed in 

de corona tijd werden er wetten veranderd en gemaakt in een tijdsbestek van nog geen week” dus Geert 

en Rob niet ouwehoeren maar gewoon doen. 

Ik hoor jullie al lachen  en zeggen “ja maar Henk, oké als we het doen dan staat de wetenschap stil, en wie 

weet wat voor gevolgen dat kan hebben”?….ja, en ik neem daar de volle verantwoording voor want ik heb 

namelijk de oplossing daarvoor. U weet wat zich de laatste tijd zich afspeelt in Nederland, maar ik wil het 

nog wel een keer zeggen in deze brief aan u. Femicide dat is een, eerwraak dat is twee, (ik hou op met 

tellen) asielzoekers die onze Nederlandse meiden verkrachte, en soms ook vermoorden, denk aan Lisa. En 

dan kan ik het hebben over die twee gore monsters die het Vlaardingse meisje gruwelijk hebben 

mishandeld. En zo kan ik nog wel effe doorgaan, maar ik denk dat u beiden meer weten dan ik. 

Nou u voelt hem wel aan komen, verander de wet zodat deze monsters voor wie een mensen leven niks 

waard gebruik mogen gaan worden voor die proeven, geen dierproeven maar monsterproeven, in plaats 

van dat onschuldige aapje of hond. Want nou richt ik mij speciaal tot u meneer Wilders, er zou misschien, 

(wat niet te hopen is) een dierbaar familie lid ziek worden en het blijkt een ongeneeslijke ziekte te zijn. Er 

word bij u aangebeld en er staan twee wetenschappers voor uw deu,r en vragen of ze u katten Snoetje 

(helaas overleden) en Snuitje even mogen gebruiken om die nieuwe ziekte te kunnen genezen, Of dat u 

zegt neem ze maar mee of zegt u ik verander de wet gelijk, en pakt die smerige verkrachters, moordenaar 

en pedoseksuele maar en laat mijn onschuldige poesjes met rust want die hebben nog nooit iemand wat 

aan gedaan. In tegenstelling tot die smerige monster. 

Ik hoop echt dat u deze brief aan u gericht leest en er uw gedachten overlaat gaan, en doe waar ik om 

vraag (verander de wet) want hoe moeilijk is de keuze tussen deze onschuldige dieren, en deze gruwelijke 

monsters te gebruiken voor de toekomstige geneeskunde. 

Ik wist het wel, en wat ook jullie antwoord is? ik weet dat jullie mij in jullie hart gelijk motte geven, dat kan 

niet anders. 



Met vriendelijke groet, en dank voor het lezen  

Hoogachtend Henk Bres. 

Voor de vaste lezers van mijn column……..ik zet de pol op Facebook en op X en ben benieuwd naar jullie 

antwoord…..bedankt!! 

 

Tot volgende week. 

Groet van Henk Bres. 

 


