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Corretje en ik hopen dat jullie net zulke fijne en leuke Kerstdagen hebben gehad als wij, lekker gegeten,
gave films gekeken, waaronder mijn favoriet ieder jaar (wel heel oubollig) Sissi 1, 2 en 3 en gewoon lekker
genoten van de kerstsfeer in en buitenshuis. Ja, en dan besef je eigenlijk wat een gelukkig mens je ben
want er gebeuren natuurlijk dingen tijdens de Kerstdagen die voor de betrokkenen traumatisch kunnen
zijn. Zoals die vrouw die inreed in Nunspeet op een groep mensen die stonden te wachten wanneer de
lichtjes stoet voorbij zou komen. Allemaal vrachtwagens en andere auto’s die geheel met lichtjes waren

versiert in de trend van de Kerstdagen.

Ik dacht ook eerst aan een aanslag en ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat geen aanslag was want er
werd gezegd dat de vrouw die achter het stuur zat niks geen alcohol had gebruikt en ook niet onder
invioed was van drugs. Op de tv hoorden ik verscheidene getuigen praten over dat hij met hoge snelheid
op de groep inreed en niet dat zij met hoge snelheid op de menigte inreed. Verder vind ik het frappant dat
je er voor de rest helemaal niks meer over hoor, ja dat ze naar het ziekenhuis is gebracht, maar niks over
de oorzaak van dit verschrikkelijk gebeuren.

Geen onwel wording, geen mankement aan de auto, nee helemaal niks meer hoor je, en dat vind ik duister
want het is altijd wel toevallig dat er iemand rond de Kerstdagen met een auto of vrachtwagen op een
menigte inrijd. Maar goed ik hoop niet dat het zo is en hoop ook dat de slachtoffers er weer gauw boven
op komen, en ik wens de nabestaande van degene die omgekomen is heel veel sterkt de komende tijd en
ook de komende jaren wan hun Kerst zal nooit meer dezelfde zijn.

Jullie weten dat ik altijd (vroeger zeer zeker) Konings gezind ben geweest, gewoon omdat ik zo was
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opgevoed, want als mijn tante Nelletje en mijn moeder en ik ook natuurlijk tv keken hoorde ik als mijn
moeder effe in de keuken was om wat in te schenken en de Oranje tompouce te pakken mijn tante roepen
“Leni, Leni kom gauw want de koningin gaat spreken”, ook zaten we altijd naar het defilé te kijken en we
genoten daar van. Maar wat ik nu weer hoorde (bron de Volkskrant) was dat onze koning Willem
Alexander (vroeger prins pils genoemd) een nieuwe persoonlijke adviseur heeft gekregen. Jawel, en dat is

niemand minder dan de Marokkaanse Nederlander Hassan Outaklla geworden omdat zoals hij zelf zegt

dat “hij twee werelden met elkaar kan verbinden”.

Hoe dan? want dat is de wolf vragen aan het schaap om hem raad te geven, en wie de fuck is deze Hassan
(Jas-an) want in het AD stond dan weer dat hij zich in het verleden uit heeft gesproken 'tegen
ongebreidelde vrijheid van meningsuiting’ en hij maakt ook vaak grapjes over de PVV (joh). Nee daar zakt
echt mijn broek van af dat een Marokkaan is benoemd tot persoonlijk adviseur van onze koning. lk zie het
al dat de Marokkaanse koning een Nederlander als persoonlijk adviseur gaat benoemen. Ten eerste zal dat
nooit maar dan ook nooit gebeuren , maar mocht het gebeuren dan zuipt heel Marokko zich lam, en
worden de Marokkaanse koning en zijn Nederlandse adviseur met pek en veren Marokko uitgetieft als ze
niet op de brandstapel terecht komen. Maar goed mijn koningsgezindheid is daar door toch wel flink wat
afgekoeld, al hoe wel ik wel mijn Oranje tompouce blijft nuttigen, dat dan weer wel.

Hassan Outaklla benoemd als adviseur van koning Willem-Alexander

Ja, en dan weer als afsluiter wil ik het hebben over dat achterlijk landelijke vuurwerkverbod, daar begrijp ik
helemaal geen ene klote van. Oké mensen van wie hun familieleden zijn omgekomen of hun kinderen
verminkt daar kan ik mij wel wat bij voorstellen, maar waarom worden de echte daders niet aangepakt
want zoals gewoonlijk motte de goeie onder de kwaaie lijden. Mensen die dat illegale vuurwerk verkopen
die motte ze aanpakken, en een gevangenisstraf opleggen van tien tot twintig jaar, want die lui verkopen
geen vuurwerk meer want het zijn gewoon bommen en granaten.

Ga effe terug in de tijd, dat er op iedere hoek van de straat een vreugde vuurtje was, rotjes werden
afgestoken, gillende keukenmeiden werden gegooid, en de echte harde dat waren de strijkers die enkel de
al wat oudere mochten afsteken. Ik stond op het Soestdijkseplein ieder jaar met mijn vader naar het vuur
te kijken en het was gezellig de mensen wenste elkaar gelukkig nieuwjaar en proosten met goedkope
champagne. Natuurlijk gebeurde er wel ongelukken maar die gebeurde ook in het verkeer, maar om daar
nou het alle verkeer te verbieden nee dat gaat er bij mij niet in.

Het is de zoveelste betutteling van onze overheid, want wat je kan verbieden het zware illegale vuurwerk
dat gebeurd nu ook maar om dan ook de gewone man, vrouw of kind het plezier af te nemen van het echte
mooie vuurwerk vind ik een schande. Gewoon omdat de mensen de Oooeee en de Aaaa’s als er weer een
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mooie vuurpijl de lucht in ging, dat ik zal missen. Ik kijk zelf altijd met mijn Corretje vanuit mijn slaapkamer
naar me eigen vuurwerkshow van de straat achter mij en dat is echt genieten.

O ja, zullen er weer een paar dieren vrienden roepen, en jou Jimmy dan, vind je dat dan niet erg want je
bent zo’n dieren vriend. Dan geef ik mijn/onze oplossing hierbij want we hebben Jimmy van pup af aan aan
het vuurwerk laten wennen door een (toen nog een cd’tje) met vuurwerk af te laten spelen in de maand
december. Het resultaat is nu dat hij vrolijk naast ons op het bed staat te blaffen en te kwispelen omdat wij
nog wel de Ooooeee en de Aaaa’s laten horen gewoon omdat wij het prachtig vinden.

Allemaal een hele veilige en prettigge jaarwisseling en een gelukkieg maar vooral een gezond
2026....proost!!

Tot volgende week.

Groet van Henk Bres.



