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Hebben jullie nou ook het gevoel dat het echt niet meer gekker kan in Nederland, en dan er achter komen
dat het wel nog steeds gekker kan. Neem nou het geval van dat ezeltje dat doodgeslagen werd in de
Zeeuwse gemeente Hulst, het dier stond bij een kinderboerderij van een zorginstelling aan de Hoevedreef
in een klein dorpje genaamd Clinge.

Deze smerige psychopaat, dierenmishandelaar en moordenaar was over het hek geklommen en heeft dat
ezeltje dusdanig mishandeld dat het diertje het niet heeft overleefd. Wat is er mis met de mensheid
tegenwoordig, en dan heb ik het nog niet eens over die longlijer die dat beest heeft doodgeslagen of
geschopt maar over ons zelf, bijvoorbeeld de jeugd, is er nou niemand meer die zich om dit soort dingen
druk maakt.

Want het zijn helaas geen incidenten meer: Om er nog maar effe drie te noemen, Ricardo van Z (38) heeft
8 maal seks gehad met een shetlandpony in een weiland in Amstelveen, alleen omdat hij wilden kijken of
hij nog kon neuken, hoe ziek ben je dan, ga lekker naar de hoeren, maar nee dat kost die smeerlap geld.

En dan bijvoorbeeld die dronken bestuurder in Den Bosch die opzettelijk twee politie paarden met hun
berijders aan reed, hoe gek kan je zijn. En dan dat katje in de Wallenbos in Hoofddorp dat ze hebben
onthooft en het koppie bij (waarschijnlijk zijn vrouwtje) voor de deur hebben gelegd, en zo zijn er nog veel
meer. (Dier is geen Ding)

Zijn er geen jonge gasten meer die zeggen de wouten doen er niks aan dan wij maar, zoals ik in het
verleden wel eens heb meegemaakt. Zijn we echt een laf volk geworden?. Die niet weten of ze een
piemeltje willen hebben of een tutje en zich liever druk maken om regenboog zebrapaden of bankjes die
beklad worden met zwarte verf.

Vrouwen die voor hun zelf motte opkomen, want de Nederlandse mannen lijken wel in hun schulp te zijn
gekropen mochten ze toevallig aanwezig zijn bij zo’n incident, wat je bijvoorbeeld vaak genoeg ziet in een
trein of zo. Je ziet grote kerel weg kijken en het liefst weglopen en de dame of ouwe man aan zijn lot over
te laten.

Bah wat is de jeugd toch anders dan wij vroeger, mensen hebben totaal geen respect meer voor elkaar.
Maar om terug te komen op dat ezeltje ik hoop dat de dader de rattih kk in zijn hele lijf krijgt en een
gruwelijk dood sterft.

En ook een heel belangrijk ding is dat hier de wet wordt aangepast zodat een dier geen ding meer is maar
als een levend wezen wordt beschreven. Dan kunnen ook de straffen op dieren mishandeling en
verwaarlozing hoger, veel hoger worden.

Wat ook mijn neus uit komt en waar ik zeer pissig om kan worden zijn die foto’s van uitgehongerde
kinderen in de Gazastrook daar zie ik hele magere kinderen (meestal halft naakt om goed te kunnen laten
zien hoe mager ze zijn).

Verschrikkelijke foto’s maar ze zeggen er niet bij dat die jongen aan een hele erge spierziekte lijd. Ik vind
dat uitbuiting van kinderleed en vaak denk ik bij me eigen hebben die moslima moeders dan geen honger,
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want die zien er allemaal volgevreten uit. Nee het is gewoon on de nepcampagne van de hongersnood in
de Gaza te promoten.....met nepfoto’s wat een gruwelijke schande.

Maar het is niet alleen maar in Nederland al te laat denk ik want in Spanje is het idem dito, commer en
kwel met migranten. Daar was in het Spaanse Basauri (Baskenland) een vrouw Estibaliz die onderdak bood
aan een asielzoeker. Ze had pas een huis gekocht en om een lang verhaal kort te maken een kamer
verhuurd aan een 48 jarige man uit Noord-Afrika. Het begin was alles koek en ei maar al snel veranderde
het gedrag van deze rat.

Hij begon haar uit te schelden voor hoer, vieze teef, en zette snachts de televiesie keihard terwijl hij naar
porno keek. De situatie werd zo erg dat hij het hele huis bevuilde, en hij betaalde niet de afgesproken huur.
Ze haalde er een kennis bij om te bemiddelen want deze vriend sprak goed Arabisch.

Het verhaal eindiged dat die vriend van haar door de asielzoeker in zijn gezicht werd gebeten, en tien
hechtingen had in zijn gezicht, ze is uit haar eigen huis gevlucht en ze betaald nu nog steeds de vaste lasten
van haar huisje waarvoor ze jaren lang gespaard had, en woont nu bij familieleden. Ze hoop dat er een
wetswijziging komt en op gerechtigheid die mensen zoals zij beter beschermd. Dus Nederland is niet het
enige land dat geregeerd word door mongolen!!

Tot volgende week,

Groet van Henk Bres!!



