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Wat is het toch erg aan het worden hier in ons eens zo'n mooie kikkerlandje, neem nou het geval van die
ambtenaren die onder het bewind staan van minister Faber. Dit gaat natuurlijk over die lintjes affaire, die
ambtenaren horen hun werk gewoon te doen zoals iedereen, en ik geloof zelfs dat ze daar een belofte of
eed voor hebben motte afleggen.

Nee wat doen dat stelletje NSB'ers die zetten levensgroot een advertentie in de krant dat ze het er niet
mee eens zijn....hoe dan in godsnaam, deze smerige muitende landverraders (want dat zijn het in mijn
ogen) motte toch gelijk ontslagen worden omdat ze openlijk tegen een minister zijn ingegaan en hun
werkzaamheden niet naar behoren meer kunnen uitvoeren, omdat ze niet meer te vertrouwen zijn.

Ja, en dan kan het nog erger want op tweede Paasdag berooft een nepagent een oude dementerende
vrouw van 92 jaar met alzheimer van haar goud, geld en juwelen....het is natuurlijk walgelijk wat deze laffe
kk hond gedaan heeft maar de zoon (Rogier Engels, die man verdiend een lintje) van de oude dame had de
beelden van die smerige gore dader op facebook gezet en daar was de politie niet blij mee in verband met
de privacy. Want het kan minder straf opleveren omdat de dader dan in volle glorie te schande is gemaakt
en bla, bla, bla.

Dus eigenlijk word hun uniform te schande gemaakt door dat die klootzak zich uit geeft voor een agent,
het is een walgelijk figuur om zo'n oude vrouw te overvallen ,en nu is de politie boos op haar zoon die een
foto van dat walgelijk stuk vreten op internet heeft gezet. Zucht.....wat is er toch aan de hand met onze
hermandad ? en ik weet zeker dat er een hoop politie agenten in de meerderheid zijn die dit toejuichen.

En ik zou willen zeggen tegen de politie agenten die het er ook niet mee eens zijn dat haar zoon die foto er
heeft opgezet...sluit je aan bij die andere NSB'ers, die ambtenaren die Marjolein Faber een mes in haar rug
hebben gestoken en pleur lekker op uit Nederland want ik weet zeker dat jullie het niet snappen
allemaal....opzouten.

Ja en om deze konings column maar weer te eindigen, in Engeland kan het nog gekker want er is daar een
gevangenis de zwaar bewaakte HMP Frankland (ook wel Monster Mansion) genoemd die verbied
speurhonden in te zetten om dat die onrein zijn in de islam...Ja echt waar daar in die bajes zitten zware



terroristen en Jihadisten en een daarvan Hashem Abedi die had drie bewakers aan gevallen met kokende
olie. Die jihadisten die daar zaten weigerde zich te laten onderzoeken door speurhonden om dat die onrein
zij volgens hun geloof. Dus nu is de directie daar voor gezwicht en mogen de honden niet meer worden
ingezet bij controles in de bajes.

Ik krijg wel eens berichtjes op soc media, en daar staat dan dat ik een bolle witte ouwe dikke kk tokkie ben
en dat ik maar mot stoppen met mijn stem te laten horen, en ook met mijn columns te stoppen omdat het
toch geen nut meer heeft omdat 'zij' aan de winnende hand zijn, en dat er Haagse moslims een leger
verzamelen om de wereld over te nemen.

Weet je en als ik zo die berichten lees ga ik daar nog in geloven ook, maar bij deze beloofd ik dat ik nooit
mijn bek zal laten snoeren of mijn mening voor mij zal houden, en door ga met wat ik doe....gewoon
zeggen hoe ik er over denk....de cholera voor ze allemaal.

PS: Wil nog wel iedereen bedanken, ook namens Arlette, voor de vele positieve reacties die we hebben
gehad op het item bij "Ongehoord Nederland" dat doet mij goed, en ik ben er van overtuigd dat er steeds
meer mensen hun bek open durven te trekken....ook die verdienen van mij een lintje

Tot volgende week,

Groet van Henk Bres!!



