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Allereerst wilde ik mijn condoleance geven aan de familie, vrienden en nabestaande van de twee kinderen Jeffrey 

(10) en Emma (8) die door hun vader Klaas gruwelijk om het leven zijn gebracht. Ik ben dan nooit zo goed met 

woorden, en toen ik s'morgens thuis kwam van mijn dagelijkse rit met Jimmy en ik de deur opendeed was het eerste 

wat ik hoorde van mijn Corretje (die overigens  dit weekend weer een hele goeie uitslag had bij de oncoloog) "ze 

hebben ze gevonden in het water". 

De tranen stonden in mijn ogen, en ik kon enkel maar vloeken, en denk dat ik die doorgedraaide imbeciele vader van 

Jeffrey en Emma op dat moment gegarandeerd had kunnen koud maken. Nou ben ik wel gelovig opgevoed, maar 

niet echt zo dat ik naar de kerk ga....maar op dat moment heb ik na alle duivels uit de hel te hebben gevloekt, 

gevraagd aan God of deze smerige kindermoordenaar mocht branden in de hel met veel pijn en dan voor eeuwig. 

Wat ik ook heel erg vind is dat er ranzige individuen zijn die dan zogeheten nep tips de wereld inslingeren (zie link) 

en zo de politie en hulpverleners op een dwaalspoor brengen....wat bezield dit soort klootzakken en ik vind het 

terecht dat deze smeerlap een paar tikken heeft gehad van de dorpsbewoners uit Beerta (gerechtigheid).  

Ja, en dan heel wat anders maar waar ik ook geen ene klote van snap dat is van die christelijke partij de SGP die nog 

in de tijd (denken te) leven net zoals die lui die hier in ons mooie Nederland de Sharia wetgeving wil invoeren en 

willen vergiftigen, omdat vrouwen geen rechten hebben zoals gelijk een man.  

Dit is toch niet normaal meer dat er überhaupt nog christelijke lui zijn die zo denken als die ouderwetse moslims 

want ik vind dat een vrouw net zoveel rechten heeft als een man. Niks enkel achter het gasfornuis en kinderen baren 

en voor je vent zorgen, nee want heel veel vrouwen hebben zich in de laatste tientallen jaren bewezen dat het 

betere leiders zijn dan mannen. 

In het bedrijfsleven, vaak in de politiek en eigenlijk overal steken ze koppen uit boven de man. Geloof mij nou maar 

dat ik me eigen soort niet wil afbranden maar ik vind dat de waarheid mag gezegd worden, en ik hoop dat die 

smerige klootzakken van de SGP hun ogen is open gaan en de vrouwen gaan waarderen en ze hun gelijke gaan 

vinden. 

God wat heb ik toch een hekel dan dat soort mensen en ik mot mij dan ook niet voorstellen hou het in die 

huishoudens toegaat....na de kerk mogen de vrouwen in de achterkamer zitten en enkel naar binnen toe waar de 

smeerpijpen zitten om hun een bakkie te geven of een kommetje soep.  



O ja, en als ze hun behoefte hebben of geil zijn dan mag ze haar broekspijpje om hoog doen in een donkere kamer, 

want het is natuurlijk een zonde om er naar te kijken, walgelijke figuren van die SGP, en het hadden zomaar moslims 

kunnen zijn want dat geloof lijkt heel erg op elkaar als ik het zo bekijk....maar ja wie ben ik? 

Tot volgende week,  

Groet van Henk Bres!! 


