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Allereerst wil ik alle lieve mensen bedanken die mijn Corretje echt hebben gesteund in een kut periode, 

honderden berichtjes, veel kaarten en zelfs bloemen (te veel om allemaal persoonlijk te bedanken). Ook 

mijn oude buurman Ruud die ik al jaren niet gezien had kwam met een mooi bloemstukje (zie hierboven), 

en ook hij was getroffen door de zelfde ziekte (sterkte Ruud) als mijn Corretje. Het gaat goed met haar, en 

haar mooie pruik, nog effe wennen maar ze is een bikkel en en sterk wijf. 

Maar goed ik wilde het effe hebben over al die bangmakende filmpjes over dat we noodpakketten motte 

aanschaffen want dat is in deze tijd heel erg belangrijk, door dreiging van oorlog, overstroming en hackers 

die alles lamleggen zodat wij niet te vreten hebben, in de kou zitten, geen water meer hebben enz, enz. De 

kosten van dat nood-pakket liggen tussen de  € 100,- en € 300,- en dan kan je zeker met je hele gezin 72 

uur vooruit. Daar snap ik nou geen ene klote van want wij betalen hulpgoederen naar de Gaza, Oekraiene, 

Afrika, Syrië. 

We betalen ons al jaren lang blauw aan al die landen, en dan de landen die ik nog niet eens heb 

opgenoemd. Miljarden heeft de overheid overgemaakt, en dan niet alleen aan hulpgoederen, nee ook aan 

de krijgsheren van deze landen die er wapens voor kochten en paleizen voor lieten bouwen en weet ik het 

allemaal. En nou dreigen er allerlei dingen te gebeuren in ons eigen landje en nou motte we zelf ons nood-

pakketje gaan betalen? Zijn ze hoerig aan het worden bij die overheid, want dat is toch verdomme van de 

zotte, daar betalen we dan toch belasting voor, zodat de overheid iedere Nederlander zo’n pakket voor 

niks mot/kan krijgen. 

En als ze dat dan doen wat ik van mijn leven niet geloof, dan mot  de overheid wel een goeie pakket dienst 

uit zoeken want als je het aan dat zooitje ongeregeld overlaten dat nu de pakketjes komt bezorgen dan zijn 

we allemaal al overleden en mol, want als je daar soms op mot wachten, en iedereen die wel eens wat 

heeft besteld bij Shein of Bol.com weet wat ik bedoel. Hoe vaak gaat het mis, en krijg je een pakketje 

terwijl je niks krijgt, en bijvoorbeeld je de boven buurman met jou bestelde muts of schoenen ziet lopen. 

Als dat dan ook gaat met de nood-pakketjes….dan kunnen we beter allemaal een stuk worst in ons reet 
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stoppen en dan slepen de honden ons wel weg en zijn we overal vanaf. Tjonge jonge wat zijn het toch een 

stelletje laaielichters en koekwauzen bij die overheid die dit allemaal verzinnen, om misselijk van te 

worden. 

Ja, en dan hoorde ik van de week een berichtje dat er in Gemert een hele gezellige Sinterklaas intocht werd 

gehouden, het was super gaaf en de kinderen genoten van de pepernoten en lekkernijen die ze kregen van 

de Roetveeg Pieten. Toen er een stelletje zwarten Pieten aan de kant van de weg stonden riepen de 

Roetveeg Pieten hun collega’s de Zwarte Pieten erbij en het was daardoor een groot gezellig mooi 

kinderfeest. Totdat jawel luister goed er een paar Boa’s de stoet tegen kwam en sommeerde dat de 

Zwarte Pieten weg moesten en niet meer mee mochten lopen met de intocht van Sinterklaas. Hoe dan? 

Deze Boa’s verkankerde dus de leuke intocht van de Sint en nogmaals hoe dan, volgens eigen zeggen 

omdat de sponsor niet wilde dat er Zwarte Pieten mee liepen, en dan vraag ik me eigen weer af, heeft die 

sponsor de overheid in zijn zak zitten, want ik weet zeker dat die Boa’s aangesteld zijn door de overheid, of 

in ieder geval werkzaam zijn voor de gemeente aldaar. Hebben die klootzakken van Boa’s dus opdracht 

gehad van de gemeente om Zwarte Pieten te weren, hoe dan ook, nee niet enkel bij rottigheid maar ook 

als het een verschrikkelijk gezellig boel is daar in Gemert. 

Ik weet het vragen, vragen en nog eens vragen, en ik begrijp ook wel dat ik dat nooit antwoord op zal 

krijgen, maar ik zweer het je dat God me hoort brommen, en ik zou willen dat er eens een flinke bezem 

door dat het hele gore Elite zooitje dat goed betaald wordt van onze belasting centen gehaald wordt, en 

lukt dat daar niet mee mag het van mij ook een honkbalknuppel zijn. 

PS: Ik ben blij dat er weer ergens door iemand exuses worden gegeven voor ons slavernij verleden….echt 

lieve lezers het zit mij dwars dat een paar honderd jaar geleden mijn opa een slaaf had…….dat waren nog 

eens mooie tijden….maar laat mij maar lullen want wat ik ben werd mij van de week op X weer eens goed 

duidelijk gemaakt…..                   

 

Tot volgende week. 

Groet van Henk Bres. 
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