
                                                       

De Echte Bres Column 24 
Nou lieve mensen, het zal jullie waarschijnlijk niet interesseren, maar ik heb eindelijk een nieuw X-account waarop ik 
mijn dagelijkse "Grenzen dicht"-berichtje de wijde wereld in kan gooien. Dit even ter informatie voor de mensen die 

het wel interesseert; het adres is @NieuweHenkBres en ik heet jullie daar allemaal welkom        . 

Ja, en dan natuurlijk die twee Somalische broers die een flat weigeren omdat hij te klein is, geen ruimte voor logés. 
Deze twee statushouders wilden in Utrecht blijven, maar vonden de flat een kippenhok en je zet geen twee 
volwassen mannen in een kamertje met een stapelbed. Nou, ik heb nieuws voor deze ondankbare honden (ik hou 
het netjes): ze zitten verdomme in een AZC met z’n tweeën op een kamertje, en nu krijgen ze een flat aangeboden 
waarop Nederlandse mensen minimaal 10 jaar op moeten wachten. Ze zouden zich dood moeten schamen, die 
twee. 

Nou, ik heb nieuws voor Musa en Salah (gefingeerde namen)... tyf lekker op naar waar je vandaan komt. Ik denk dat 
jullie in een plaggenhut geboren zijn die met koeienstront op gebouwd is en waar geen ramen in zaten. Hoezo, je 
wilt privacy omdat er een meisje is (die zich ook maar eens moet laten nakijken om met zo'n klootzak te willen 
samenwonen)? Nee, sorry mensen, dan gun ik het liever andere mensen (ook vluchtelingen) die bij zo’n aanbod, bij 
wijze van spreken, de kont van de huurbaas zouden kussen die het ze aanbiedt... Opzouten met die twee graaiers, 
want dat zijn het in mijn ogen, en lekker terug tussen de koeien en het plaggenhut... klaar mee. 

Waar ik ook helemaal klaar mee ben, is die NAVO-top. En dan nog niet eens dat ik er zoveel last van heb, maar alleen 
al wat het kost, en de mensen die daar in de buurt wonen… verschrikkelijk. Die moeten hun paspoort tonen om naar 
hun huis te mogen en zijn gevangenen in hun eigen buurt. Ook is er luchtafweer en ongekende maatregelen, en je 
moet er niet aan denken dat er terroristen zijn die echt iets groots van plan zijn (zoiets als 9/11), want dan is dit een 
van mijn laatste columns en is denk ik half Den Haag weg.  

En geloof me, er is niet een bobo die wat overkomt, want die zijn super goed beveiligd, maar wij leggen het loodje, 
dat is voor zeker. En als ik dan mijn vriend Jan van Zanen (burgemeester) bij de een of andere haringparty op 
televisie hoor verklaren dat het goed is voor onze stad (van recht en vrede), dan denk ik bij mezelf: "Jan, laat je eigen 
maar eens nakijken." 

Het is een grote teringzooi in de hele wereld. Trump heeft Iran aangevallen, Netanyahu en Gaza hebben ook al 
bonje, om van Zelensky en Poetin maar te zwijgen. Dus, met andere woorden, de hele wereld heeft ruzie met elkaar, 
en dat wordt dan even opgelost in twee uurtjes vergaderen, en het kost ook nog eens miljarden... God man, wat kan 
je trots zijn dat het kleine Nederland zoiets mag en kan organiseren. 

Ik denk dat die hele kliek in een deuk ligt van het lachen. Zo van: "Mooi gedaan, mannen, dat kut-Nederland draait 
op voor de kosten, en wij kunnen even genieten van een goed glas wijn en de rest wat erbij hoort." Escortdames 
draaien overuren en gaaf hè, Jan, allemaal in jouw mooie stad Den Haag op kosten van de belastingbetaler? Wat 
zullen je vrienden en familie trots op je zijn? Nou, wij, de normale mensen, niet, dat weet ik zeker, want je had heel 
wat kunnen doen met die miljarden als je dat geld had gespendeerd aan de Nederlandse bevolking. 

Ja, en om dan weer af te sluiten met iets heel anders: een groot deel van de schaapskudde van Marieke Boode, de 
schaapsherder, was verdwenen, maar ineens kwam haar kudde van 40 schapen terug om onverklaarbare redenen. 
Ze was heel erg blij, en dat kan ik me voorstellen, want ook mijn gedachten waren dat er ergens een shoarmatent 
was die er erg blij mee was. Maar niet dus, want één schaap was al teruggekomen lopen en de andere 39 schapen 
stonden ergens op een hei in Duitsland. Dus ik moet zeker mijn excuses maken voor mijn gedachtegang, want ik 
dacht bijna zeker dat ze gesnaaid waren tijdens het offerfeest van de moslims. Maar ik blijf het een vreemd verhaal 
vinden dat een kudde van 39 schapen, zonder dat iemand ze heeft gespot, helemaal naar Duitsland heeft kunnen 



lopen. Of ligt dat nou weer aan mij? 

 

 

 

Tot volgende week,  

Groet van Henk Bres!! 


