
                                                       

De Echte Bres Column 50 

 
Hier dan weer effe een columnpje van mij, het is natuurlijk vlak voor de Kerstdagen en wij (Corretje en ik) 

vinden dat de mooiste tijd van het jaar. Gelukkig zijn er nog heel veel mensen het met ons eens en is 

volgens ‘Hart van Nederland’ op SBS6 80% van de Nederlanders versiert ook hun huis net zoals Corretje 

heb gedaan en daar kan ik echt van genieten, want ik las deze week ook een berichtje dat er in Brussel 

een Kerststal staat waarvan de gezichten zijn weggelaten, hoe dan? Wat is de bedoeling daarvan, ik snap 

het niet hoor, maar ik denk dat ze in Brussel bang zijn voor een bepaalde (nog wel) minderheids groepering 

die daar aanstoot aan zou kunnen nemen. Misselijk wordt ik ervan en strontziek want wat hebben we 

allemaal moeten laten hier in Nederland….ik kwam dat verleden week tegen en ik dacht dat is een mooi 

onderwerp voor mijn column…..dus een beetje anders dan jullie van mij gewend zijn. 

 

De verboden,en plichten voor voor Nederlanders…Het begon met het verbod op stropen, 

landlopen…Daarna kwam het paspoort, de helmplicht en de autogordel…Eerst langzaam, en nu snel 

groeide het aantal verboden. 

We mogen inmiddels……niet meer roken op het terras…Niet meer drinken onder de 18…Na zonsondergang 

niet langer het bos in…Niet meer van de paden af…Niet fluiten van de steiger…Niet meer bellen in de auto. 
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Niet meer kussen zonder contract…Niet meer stoepkrijten…Niet langer je hondje los laten lopen…Geen 

cash betalingen boven 3000 euro …Geen gloeilampen…Geen wandeling zonder Ausweiss. (ID) 

Geen Dames en Herenmeer in de trein maar Hetjes…Geen alcohol op de bejaarden bingo…Geen 

Negerzoenen, Jodenkoeken, Paas-, nieuwjaars-, kamp- of vreugdevuren…Niet meer carbidschieten. 

Niet langer vader of moeder, man of vrouw genoemd worden…Niet oogsten na één oktober…Geen eerste 

kievitseieren rapen…Geen muziek maken op straat…Geen paardenmest meer op het land…Niet vissen 

zonder vergunning. 

Palingvissen is sowieso verboden…Niet meer dan twee bakjes bramen plukken in het bos…Geen 

rundergehakt zonder bloedplasma in de super…Geen wijk of dorp zonder AZC of een noodopvang…Iedere 

maand krijgen we 30.000 nieuwe vrinden. 

Geen of veel te weinig medicijnen…Een schreeuwend tekort aan woningen. (die gaan niet naar 

Nederlanders)…Geen bedrijfskantine met kroketten…Er wordt ons wel van alles door de strot geduwd. 

Krekels en wormen worden vermalen door ons voedsel…Insecten in snacks, die aan onze kinderen worden 

geserveerd…Porno die aan onze kleuters wordt opgedrongen…Paarse vrijdag voor onze pubers en tieners. 

Zodat ze zwak, verward en verwijfd en verminkt worden…Omdat we nu eenmaal dood moeten en het liefst 

niet eens geboren…Monsterlijke erfpachtverhogingen…Bizarre erfbelastingen. 

De onroerende zaak belasting is een vette melkkoe is geworden…De koeien zelf zijn weg…We zuchten 

onder door ’s rijks actiegroepen afgesloten wegen en grachten…Ons landschap wordt vernietigd met 

windmolens en zonneakkers. 

Onze zee is een industriegebied vol hakselende terreurturbines…Ons belastinggeld verdwijnt in de zakken 

van de overheid en gaat vaak naar het buitenland…Onze bossen vol verbodsborden. 

We worden achtergesteld, gediscrimineerd bij banen en promoties, prijzen en politieke functies…Ook al 

zijn we beter geschikt of meer getalenteerd…We worden uitgewist in films, voorstellingen en reclames. 

Waar onze vrouwen Duo Penotti kinderen baren…Waar blanken alleen op mogen draven als 

seriemoordenaar of sukkel…We mogen ons niet meer blank noemen. 

We mogen niet lachen over andermans huidskleur, afkomst of geloof…Als zulke grappen over ons gaan dan 

mag alles…We moeten knielen voor slaven die nooit slaaf waren…Respect hebben voor mensen die niks 

kunnen. 

Drugsdealers en misdadigers zijn slachtoffers…En wij moeten ons gedwee laten bedreigen…Ons laten 

beroven, uitsluiten, stalken en bestelen…Iets terug doen of zelfs zeggen, komt je duur te staan. 

Je hebt geen vrijheid meer van meningsuiting…Een ongewenste opinie is al heel snel opruiing…Wij mogen 

geen barbecue,..geen vuurkorf,..geen houtkachel. 

Mogen niet discussiëren over de massamisdaden van een heilig verklaard land…Je staat zo op enge 

lijstjes…We mogen geen stroom terug leveren aan het net….verboden je auto te wassen op straat. 

De tuin te sproeien of lang te douchen…Je mag geen tabak meer kopen in de supermarkt. Straks ook geen 

alcohol…Geen betrouwbaar nieuws op de buis…Geen betrouwbare verkiezingen. 



Geen privacy. Je bent nergens onbespied…Geen ziertje macht of zeggenschap in ons eigen land…Geen 

vuurwerk meer…Geen miss Nederland, tenzij HIJ koffiekleurig is…Geen varkensvlees op KLM-vluchten. 

Geen parkeerplaats voorhanden…Je mag een pedofiel, geen pedo noemen (wel kk lijer)…Geen rosé tje 

meer drinken op je stoep…Beelden van onze zeehelden worden omgetrokken. 

Daar komt kabouter buttplug voor in de plaats en kindertjes in kooien…Onze geschiedenis en literatuur 

wordt herschreven…Geen zwarte Piet. Geen stoomboot voor de Sint…Geen Paasstol of kerstbrood. 

Geen blanke vla of blanke held…Geen mijter met een kruis..Geen wegwerpbekertje, rietje, bordje of 

bakje…Geen vochtige doekjes voor je bips…Geen plastic tasjes in de winkel…Geen kerk zonder 

regenboogvlag. 

Niet harder dan 100 km op de snelweg…Of 30 km in de grote steden. 

Niet met je diesel op de grachten en de singels…Wel de hoogste brandstofprijzen!….Wel de hoogste 

BPM…De hoogste belasting.  En de meeste…Onbetaalbaar gas en peperdure elektriciteit. 

Onbetaalbare zorgverzekeringen en supermarktrekeningen…Nog steeds injecties en een oversterfte, die 

niet stopt…Geen recht nog even door te leven…En straks mogen we geen huisdieren meer. 

Mogen onze katten niet meer los…Geen anonimiteit op internet of buiten…Niks te zeggen over je 

lichaam…Dat wordt leeggehaald terwijl je nog leeft…Geen vrijheid van de geest. 

Geen boswandeling meer, daar woont de wolf…Geen lammetjes meer, dat eet de wolf. 

 

 

Ik heb hier nog een heleboel uitgelaten, maar als je dit zo leest en je gaat erover nadenken dan wordt je er 

toch strontziek van en oké, ik ga best wel met mijn tijd mee, en die is nou eenmaal aan veranderingen 

onderhevig. Maar mij bekruip toch het enge gevoel dat de jeugd van tegenwoordig een hoop mot missen, 

en de kinderen die nu nog motte worden geboren daar hou ik mijn hart voor vast want ik weet bijna zekere 

dat die nooit zo’n onbezorgde jeugd gaan krijgen zoals wij die hebben meegemaakt. 

Maar goed Corretje en ik gaan heerlijk genieten van de Kerstdagen, en wensen al mijn lezers en lezeressen 

een paar heerlijke mooie Kerstdagen toe. Geniet van elkaar, ga lekker eten en laat de Kerstversieringen 

staan tot 6 januari want ik hou er zo van. En denk maar na over deze column in het nieuwe jaar want ‘wie 

dan leeft die dan zorgt’ zei mijn moeder altijd en ‘God’ wat had dat ouwe mensje het vaak bij het rechte 

eind. 



 

Tot volgende week. 

Groet van Henk Bres. 

 


