
                                                       

De Echte Bres Column 15 
Allereerst hoop ik dat jullie een paar prettige Paasdagen hebben gehad, en lekker je holle mik hebben 

volgedouwd (net zoals ik) met heerlijke Paasstol, chocolade eitjes en hebben gefonduud of in ieder geval 

een goed Paas weekend hebben gehad.  

 

NIET met een FEEST-stol want als het aan sommige van ons ligt mag je Paasstol helemaal niet meer zeggen 

(zelfs winkeliers doen hier tot grote schande aan mee) omdat je daar mensen mee zou kunnen 

beledigen.....nou effe voor de goeie order dat soort lui kunnen me de bout hakkelen of me rug op basta!! 

 

Ja, en dan zit ik mij vaak heel erg te verbazen over de dingen die ik hoor of zie in de media. Neem nou die 

verschrikkelijke gebeurtenis van die zoon die zijn eigen moeder heeft onthoofd, en met het hoofd van zijn 

moeder is gaan rond rijden in zijn auto. Of de zoon die zijn moeder een paar keer door het hoofd schiet in 

Landsmeer en daarna haar benen afzaagt.  

 

Dan lees je dat deze verwarde mannen een psychose had en dan schijnt dat een vrij brief te zijn om zulke 

walgelijk daden te vergoeilijke, want deze mensen wordt nu in de watten gelegd en aan alle kanten 

geholpen. Ik vind dat goed hoor hou me te goede want het zal best zijn (als het waar is) dat dit soort 

mensen hulp nodig hebben, in ieder geval van de straat af motte gehaald worden. 

 

Want ( en dan ben ik een beetje aan het brainstormen) als de eerste de beste crimineel bent en je bent net 

opgelicht door een knakker die je voor zes ton lichter heeft gemaakt dan is het beter om hem niet af te 

knallûh want dan is dat een daad van criminele afrekening.  

 

Nee, je kan hem beter midden op het Binnenhof zijn hoofd er afhakkûh en hem daarna in de brand steken 

en dan ontzet bij de omstanders gaan staan en veinzen dat je het niet meer weet, nou en dat is dan 

volgens mij een psychose waardoor je het eigenlijk (door de wet) niet kwalijk kan nemen want je kan er 

niks aan doen. 

 

Je gaat dan naar een paar van die D666 psychologen en D666 rechters die volmondig constateren dat je 

niet verantwoordelijk ben voor je daden, en je hele verdere leven hulp nodig heb. 



 

Maar ik zal het wel weer mis hebben maar het valt mij wel op dat als je bijvoorbeeld ruzie heb met je 

buren en je gaat met een hakbijl verhaal halen je vaak de sjaak bent, maar als je een paar weken voordat je 

dat doet op het dak klimt en een paar keien naar de politie gooit je al gauw een psychose heb en voor het 

zelfde akkefietje een veel mindere straf krijgt want je kan/kon er niks aan doen. 

 

Ik zal jullie zeggen als ik rechter zou zijn dat kwamen die lui die dit soort dingen op hun geweten hebben 

nooit meer vrij en ik liet die zoon zo verschrikkelijk tuchten dat hij spijt op haren op zijn  hoofd heeft dat hij 

zoiets gruwelijks heeft gedaan, tis misschien hard om te zeggen maar ik liet hem iedere dag foto's zien voor 

wat hij heeft aangericht.....misschien maakt hij er dan zelf wel een eind aan. 

 

Dit soort lui hebben geen recht meer om dezelfde lucht in te ademen dan ik en daar zijn er nog meer van 

hoor die ik dat niet gun. 

 

Helaas hoor ik net dat de Paus is overleden op 88 jarige leeftijd, gecondoleerd allemaal, en ik denk dat hij 

gewoon gewacht heeft tot hij de Paas groeten had gedaan aan zijn volgelingen....sterkte!! 

 

 

Tot volgende week, 

Groet van Henk Bres!! 

 


