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Het word steeds gekker, geloof mij nou maar want ik zeg je dat over een jaar of 15/20 Nederland Koekkoek
land heet, omdat het wel lijkt dat alles overwaait vanuit het buitenland. Ik denk dat de mensen die er dan
nog wonen allemaal heel erg verward zijn, en boven op hun dak met dakpannen aan het gooien zijn naar
andere verwarden. Die op hun beurt dan beneden met hun armen staan te zwaaien omdat ze denken dat
ze kunnen vliegen, en zo proberen om die vent van het dak af te halen

Ik vertel dit omdat ik van de week het berichtje las dat er in het Verenigd Koninkrijk ze nu al doen in de
winkels wat ze hier ook dolgraag willen, en dat is dat er niet meer mag betaalt worden met contant geld.

Er was daar een oude man Piers Corbyn genaamd die graag een bakkie aardbeien wilde kopen in de
Aldi.....maar daar zijn inderdaad al winkels die helemaal geen contant geld aan willen nemen, terwijl dit
toch nog steeds een wettig betaal middel is. Hoe gek kan je het hebben, want ook hier hebben de heren
bobo's (banken, politica's) er oren naar om dat hier in Nederland ook te verwezenlijken.

Ook las ik dat er in Duitsland een 13 jarige jongen een 12 jarige jongen bij een ruzie gewoon voor een
rijdende tram (metro) gooide waarbij hij kwam te overlijden. Hoe vaak lezen we het hier niet, elf jaar, twaalf
jaar en zo door tot twintig jaar. Kinderen die overvallen plegen, kinderen die elkaar doodsteken om het
minste geringste. Kinderen die bomaanslagen plegen, en ook volwassene doodsteken of neerschieten.

Snappen jullie het nou nog waar dat vandaan komt, meestal lees je het eerst in het buitenland, en dan hup
hier in Nederland gaan ze het ook doen. Ligt het aan de ouders, of komen ze met verkeerd volk in
aanraking die die gastjes op pad sturen omdat ze toch niet worden veroordeeld, en er hier dankzij D66
rechters met een taakstraffie en een foei gesprekje wegkomen.

Ook las ik van de week dat de pas aangetreden Oostenrijkse coalitieregering onmiddellijk de
familiehereniging heeft stopgezet voor gelukzoekers/asielzoekers of ratth die asiel hebben gekregen. Wat
is dat toch heerlijk om te horen, en waarom wordt dat hier dan ook niet gelijk gedaan, want we zijn toch een
Europa volgen Brussel en hun aanhang. Ik hoor niks anders van mensen die een of twee keer per maand
naar Duitsland rijden voor boodschappen te halen omdat het zo verdomd goedkoop is, en mij zwager ging
daar gelijk tanken voor 1,66 per liter....hoezo dan zijn we een Europa???

Maar goed om tot een einde van deze column te komen, dat groepje kinderen dat in Rotterdam ergens
thuis met een pistool hebben zitten spelen toen dat ding waarschijnlijk per ongeluk af ging en daarbij een
11 jarige jongen werd geraakt die "kleine man"genoemd werd. Van de buurt bewoners hoorden ze dat die
groep jongere zich bezig hielden met drillrap (wat dat ook mogen betekenen) en altijd liepen te pochen met
wapens.

Maar het punt wat ik eigenlijk met deze column heb willen maken is dat niemand er meer van opkijkt, oké
een berichtje in de krant en een itempje op de tv en we gaan gewoon weer door. Het is natuurlijk geen
vergelijking maar ik kan mij de eerste vrouw die naakt op de tv haar eigen let bewonderen....iedereen
praatje er maanden over...maar nu kijken we zelfs hier niet meer van op mensen die omkomen bij een bom



explosie om een trouwjurk op de Tarwe Kamp in Den Haag.

Kinderen die elkaar afslachten met een mes of pistool, nee het is allemaal maar gewoon geworden want
morgen is er weer ergens een eerwraak of een zoon die zijn vader of moeder afslacht met een mes.

Nee ik weiger het normaal te vinden, want anders zijn we echt als land afgezakt naar een derde wereld
land, naar een land waar alles maar gewoon is , een land waarin de helft van de mensen een oorlog mee
heeft genomen en die dat hier misschien willen voortzetten, en zo kan ik nog wel effe doorgaan. Nou ik pas
daarvoor en noem Nederland dan een Koekkoekland waarin alles mag en vooral waar alles toegestaan
word.

NEDERLAND KOEKKOEKLAND NEE DANK U .....IK PAS !

PS: De buitenlander die ziek een dokterspost was binnen gelopen had gelukkig geen besmettelijke ziekte.
Maar hulde voor de attente arts...waren ze in het BINNENHOF OOK MAAR ZO ATTENT.

Tot volgende week.
Met vriendelijke groet van Henk Bres.



