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Het is de afgelopen week echt voor ons een rare week geweest, vandaar ook dat ik pas deze dag mijn
column aan het schrijven ben in plaats van zondag. Anderhalve week geleden werd Corretje gebeld door
de chirurg van het Westeinde Ziekenhuis om een afspraak te maken omdat de ‘port a cath’ met spoed
verwijderd moest worden in verband met lekkage van haar chemo. Maar dat verhaal kunnen jullie al en nu
wilden ze met spoed een nieuwe plaatsen omdat dat toch beter voor Corretje zou zijn, en ook haar
oncoloog was het daarmee eens.

Dus Corretje de afgelopen week gelijk weer onder het mes, en de operatie is gelukkig weer goed gegaan.
Ze is wel weer helemaal blauw maar voelt zich gelukkig goed. Natuurlijk weer veel gesprekken via de
telefoon met de specialisten, lijsten invullen en om 7.00 uur in de ochtend aanwezig zijn, ik kon haar om 19
uur weer ophalen, dus dat was voor ons allebei lang wachten. Helaas is wel gebleken dat ze door het anti-
gif wat ze twee weken geleden had gekregen om die chemo uit haar lijf te krijgen een ellendige nawerking
kreeg, en wat ook gelijk Corretje haar grootste angst was namelijk dat ze kaal zou worden. Hele plukken
haar trok ze met het kammen van haar haar uit haar kop en ze baalde echt als een stekker. Ze heeft toen
twee mutsjes gekocht en daar loopt ze nu mee.

Zondag vroeg ze aan mij “Henk zou je mij effe kaal willen scheren, want dit is ook geen gezicht zo, nou ik
hield me eigen groter dan dat ik ben en zei “natuurlijk meid, kom op met die tondeuse”. Dat is dus de
reden dat mijn hoofd niet naar het schrijven van mijn column stond en mijn hart huilde echt. Had nooit
gedacht dat ik het zo erg zou vinden. Toen we naar ons nest gingen zag ik dat kale koppie naast me liggen,
en ze gaf me een ‘boks’ en zei lachend “kale koppen niet te stoppen” ouwe. En ze zei ook gelijk er achter
aan “we gaan ervoor ” en dan denk ik toch bij me eigen is het een bikkel of niet. Ik mag dan een grote
tering kop hebben want dat lezen jullie wel in mijn columns, maar ik heb zo verschrikkelijk respect voor die
muts en ik ben super trots op haar.

En om deze update van mijn Corretje goed af te sluiten, volgende week komt de pruiken vrouw kijken of ze
voor tijdelijk een mooie pruik kan krijgen, en ik zeg tijdelijk want we hebben met een paar verpleegkundige
gesproken en die vertelden voorzichtig dat het haarverlies waarschijnlijk door dat tegen-gif komt want dat
is vele malen sterker dan die chemo. Dus eerdaags hoop ze dat ze haar eigen haar weer terug krijgt. En de
uitslag van vandaag is verschrikkelijk goed, de kanker is nogmaals verminderd, organen zijn prima, en
bloeddruk ook enz enz.

Maar nu weer effe wat te zeiken hebben, want we rijden de laatste maand zo’n twee tot drie dagen per
week naar het ziekenhuis en weer terug, en dan wilde ik het effe hebben over de opbrekingen en de files,
gewoon niet normaal meer. Als ik thuis ben dan begint het verkeer al om 14.30 uur in een file te staan
voor de stoplichten een eindje verder op, en dat gaat door tot een uur half zeven, gewoon niet normaal
meer. Wegen zijn afgesloten in Rijswijk, en verleden maand moest ik via Wateringsveld of via Hornbach



naar huis toe komen, overal files.

Dan vraag ik mij eigen af, zijn dat nou mensen die met maar een celletje in hun hoofd deze opbrekingen
inplannen op het gemeentehuis, worden die opgehaald door een grote drone of gaan die naar huis met
een helikopter, want deze ongein verzin je toch niet als je er zelf ook last van heb. Echt ik overdrijf niet,
politiewagens en ambulances, die hier met een tyfus gang over het fietspad scheuren omdat het gewoon
vast staat. En normaal zou ik bij me eigen denken “Henk je ziet weer beren op de weg” maar nee ik hoor
het van iedereen dat het de spuigaten uitloopt.

Nou, en dan het laatste wat ik nog te vertellen heb dat is dat ik zo verchrikkelijk veel respect heb voor de

dorpelingen van Yerseke die het recht in eigen handen hebben genomen en zelf een Sinterklaas intocht

hebben georganiseerd omdat het Sinterklaas comité aldaar de gore moed en het lef er niet voor had om
het te organiseren, want misschien KOZP en bla, bla, bla....wat een laffe strontzakken zijn dat zeg....en ik
heb daar dan ook geen goed woord voor over, en houd dan ook mijn bek maar. Ik denk dat die KOZP
gedacht hebben dat ze daar klappen zouden krijgen, en heeft besloten om om in Yerseke te stoppen met
het kinderfeest te verkloten, en ik hoop dat deze lui rotte in de hel, en ook die sympathisanten van dat
tuig. En dat ze nu klaar zijn om onze normen en waarden te verpesten

Een prachtig gezicht al die kleine kindertjes bij die Zwarte Pieten, en het was in Yerseke een prachtige
intocht, zonder rottigheid en echt weer een ouderwetse Sinterklaas intocht....dat er maar vele deze helden
mogen volgen, want Zwarte Piet mot zwart blijven.

Tot volgende week,

Met vriendelijke groet Henk Bres.
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