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Weer een allegaartje in deze column, want ik heb totaal geen idee waar ik nu weer over mot schrijven. Ik 
heb dat gelukkig heel weinig, maar als het zover is dan ga ik voor mijn pc zitten en ik schrijf op wat er in 
mijn  gedachten opkomt. Als eerste wordt ik doodziek van dat zware gelul op de tv over Trump, Poetin, 
Zelensky, Netanyahu, Hamas, Gaza en die pro Palestijnse randdebielen die ons hier het leven zuur maken. 
pleur lekker naar die cholera Gaza toe en ga daar met je pollepel op ijzeren pannen slaan maar laat ons 
met rust. Nee ik meen het verdomme, het is net of er geen ander nieuws meer is buiten natuurlijk de 
vuurwerk bommen, schietpartijen, steekpartijen en ik kan dan nog wel effe een tijdje doorgaan zo. 

Maar daar heb ik als een keer of wat over geschreven  en aangezien we hier in Nederland uit 
toetsenbord ridders bestaan (ook ik) en dat er in mijn ogen nooit wat gaat gebeuren. En als we ons zelf niet 
eens uit die luie stoel hijsen en achter die klote computer vandaan komen blijft dat zo want die overheid is 
gemaakt/geschapen om ons te naaien en ons te benadelen. Oftewel ze zien ons gewone doorsnee 
Nederlander het liefst naar de verdommenis gaan. Daar ben ik van overtuigd, want ik las dat ze van plan 
zijn om de suikerfeesten van de moslims tot officiële Nederlandse feestdagen te maken. Lieve mensen, 
dan is het eind toch zoek, ik wil helemaal geen tweede Pinksterdag voor een Suikerfeest omruilen en ook is 
voor mij de tweede Kerstdag heilig.  

Afblijven daarvan, en je ziet nu hoe ver je naar de klote kan gaan met partijen zoals Denk, om maar te 
zwijgen van de PvdA, D66 en GroenLinks. Als we hier niks aan gaan doen lopen onze vrouwen eerdaags in 
een Boerka en wij mietjes lopen in een Jaballa of gewoon zon kk jurk. 

En ga nou niet aankomen met ja maar die mensen hebben daar ook recht op net zoals de christelijken en 
katholieke hier in Nederland, want dat is niet zo. Deze moslims die eisen, en eisen en eisen nog eens want 
waarom motte ze speciale gebedsruimtes hebben zoals je die overal ziet verschijnen, in de Efteling gewoon 
op straat, in ziekenhuizen, op hun werk terwijl er genoeg Moskeeën zijn hier in Nederland. Ik heb in mijn 
hele leven nog nooit meegemaakt dat een katholiek of een christen tijdens het werk of waar dan ook de 
ruimte verliet om ergens in een speciaal kerkkamer te gaan bidden, hooguit om effe een gebedje te doen 
voor het eten. Nee ze willen de overhand krijgen op wat voor manier dan ook. Een Somalisch gezin met 18 

kinderen krijgt twee huizen hier in Nederland, mot ik nog verder gaan . 

Ja, en dan wil ik ik het nog effe hebben over vroeger want als ik twee of drie waarschuwingen had gehad 
van mijn ouders dan kreeg ik flink op mijn donder, en ging ik dan nog een keer de fout in dan waren de 
rapen gaar. Nou leg mij dan eens uit hoe in deze zomer 2025 terwijl er op de tv wekelijks wel een spotje is 
van de Overheid (een van de weinig goede dingen) om te waarschuwen dat het warme weer van de laatste 
paar dagen veel te heet is om je KIND en HOND alleen achter te laten in een snikhete auto. Je kan mij niet 
wijs maken dat je vlug effe boodschappen gaat doen en kind letterlijk laat doodgaan van de hitte. Laat 
staan dat je je kind vergeet naar de opvang te brengen en gewoon naar je werk gaat terwijl je je kind 
achterliet in een ruimte die boven de zestig graden kan worden. 

Zijn we nou met zijn alle debiel aan het worden of wat, iedere week wel een waarschuwing op de tv net zo 
als ik kreeg van mijn ouders en dan toch doen. Ik heb respect voor de mensen die gelijk 112 bellen, en als 
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die niet vlug genoeg komen zelf het raam er uit slaan, helden vind ik dat en dat weet ik uit ervaring. Want 
ik heb in een ver verleden wel een een uitdaging aan gegaan met een collega radio verslaggever Rob 
Kemperman van Den Haag FM. we hadden allebei een lief hondje, en het programma ging er over dat hoe 
heet het in godsnaam kon worden in zo’n auto.  

Hij ging de uitdaging aan en ging in die bloedhete auto zitten, we hadden van de te voren al medewerking 
van een ambulance gevraag die overigens zwaar er op tegen was. Ik heb iemand nog nooit in zo’n korte tijd 
ziek misselijk en beroerd zien worden, en de broeders van de ambulance hebben toen ingegrepen en hem 
eruit getrokken na nog geen 15 minuten. 

Nooit meer zei hij, maar dan ook echt nooit meer, wat een verschrikkelijk dood motte die kinderen en 
beesten hebben gehad niet normaal meer. Dus mijn voorstel zou zijn laat het baasje voelen wat het hondje 
voelt, en de vader of moeder wat het kindje voelt…..dat doe je dan geen tweede keer meer, dat kan ik je 
garanderen net zoals mijn ouders dat dan tegen mij zeiden, dit als vergelijking dan dat begrijpen jullie 
hopelijk wel. 

Ja, en dan voor de ge-interesseerde in Corretje effe een update;  jullie weten om een lang verhaal kort te 
maken dat de medicijnen die haar kanker 8 jaar lang enorm goed hebben onderdrukt helaas hun werk niet 
meer deden en dus kreeg Corretje andere pillen. Deze pillen hadden verschrikkelijke bijwerkingen zoals 
vocht (want ze hebben bijna vier liter vocht uit haar gehaald, oncologische handen en voeten heeft ze als 
bijwerking gehad, en dat betekend zweren, open tenen, en geen vingerafdrukken meer. Onze oncoloog 
(een wereldwijf) vertelden ons dat ze het anders gingen aanpakken want zelfs vermindering van de pillen 
hielpen niet meer.  

 

Nee vertelden ze ons Corretje gaat 1 x per week aan de Chemo, gelukkig nog geen zware chemo. Maar ze 
vond het wel aan te raden om een port a cath in haar borst te laten implanteren. Corretje is twee weken 
geleden op maandag geopereerd en heeft nu dan zo’n kastje onder haar huid (net boven haar borst) 
waardoor ze de chemo geven. Operatie goed geslaagd zonder veel trubbels en woensdag daarop gelijk 
haar eerste kuur, ook gelukkig heel goed doorstaan en geen vervelende bijwerkingen, afgelopen woensdag 
de tweede gehad en idem dito gelukkig. 

Nu nog echt in spanning twee weken afwachten of het aanslaat die chemo, en dat die kut kanker weer in 
zijn schulp kruipt voor nog minimaal 10 jaar, ik hou jullie op de hoogt

 

 

Tot volgende week,  Groet van Corretje en Henk          


