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Hier zijn we dan weer met effe een klein collumpie want er heerst nog steeds griep in huize Bres. We zijn 

nu al wat beter gelukkig, maar ik zweer het toen we een paar jaar geleden corona hadden zijn we niet zo 

beroerd geweest als nou. Het heerst zeggen ze, en er is geloof ik al bijna een griep epidemie/pandemie in 

aankomst. Ja en als je onze leeftijd heb bereikt en je gaat naar de dokter dan is het eerste wat ze vragen, 

bent u ingeënt tegen de laatste corona en heeft u uw griepprik al gehaald?. 

 

En daar is ons antwoord dan duidelijk een nee op want  we hebben al onze coronaprikken gehad plus alle 

boosters, ik geloof in het totaal wel 7 of 8 prikken en we zij er niet beter op geworden. We hebben ze toen 

allemaal genomen omdat mijn Corretje kanker heeft en dat leek in samenspraak met de dokters het beste. 

Maar nu weet ik het niet meer hoor, mijn zwager en schoonzuster hebben toen alles principieel geweigerd 

en hebben nog niet een klein griepje gehad....dus wat is wijsheid maar voorlopig geen spuiten meer voor 

wat dan ook want we zijn er helemaal klaar mee.....dan maar gewoon uitzieken net zoals vroeger. 

 

Ja, dan wil ik het nog effe hebben over Marjolein Faber, want als we het hebben over een wijf met ballûh 

(met respect) dan is dat er eentje hoor. Wat een kanjer en een bikkel is dat, alle linkse jankmuilen en 

huilstruiken gaan los op haar en ze blijft voet bij stuk houden ....haar rug recht houden....en er schijt aan 

hebben. Zij is de enige die woord houd, en zegt en doet wat het normale Nederlandse volk wil. 

 

Echt deze Marjolein Faber is denkelijk een politica die het meest is tegengewerkt en nog wordt tegen 

gewerkt, af en toe zie je de haat in hun ogen bij dat linkse soepzooitje als ze het over haar hebben. Niet 

normaal meer zou je zeggen, maar kijk nou maar is in de ogen van zo'n links gekkie (dat waren het vroeger 

nu zijn het levensgevaarlijke idioten en kk gekken) dan spat de haat er van af en dan denk ik wel een bij 

me eigen, mogen deze mensen wel kinderen krijgen omdat ze zelf niet weten dat ze de wereld aan het 

vergiftigen zijn, en dan hou ik het nog netjes. 

 

Ziek wordt je ook van die rif-apen die te pas en te onpas mensen doodrijden en mensen doodsteken terwijl 

ze lachen naan een vrouwelijke Duitse agente die een pistool op hem heeft gericht wetende dat ze toch 

niet mag schieten. Ik zeg je hier en nu en waar ook ter wereld worden deze rif-apen of Afrikaanse apen 

betrapt worden door oom agent gelijk afknallûh. Het liefst zou ik ze eerst nog een paar maanden laten 

gillen en horen hou ze hun ouders verwenste dat ze hun op de wereld hebben gezet, maar dat gaat dan 

weer te ver (mijn hart is er goed voor) en gelijk afknallûh lijkt mij voor nu een hele goeie optie.....laat maar 

weten in een reactie of jullie het hier mee eens zijn? 

 

Ja, en om dat met wat luchtigers af te sluiten wilde ik het nog hebben dat als je op een invalide plek gaat 

staan met je auto dat je echt dik de sjaak bent. Een bekeuring en daar bij de weegsleepkosten en stalling 

van je auto. Dat is voor mensen met een klein budget niet meer te doen denk ik. Maar als je een 

overtreding maakt moet je daarvoor bestraft worden want iedere (normale) Nederlander word geacht de 

wet te kennen toch. 

 

Oke, maar om dan iemand een maand zonder vreten te laten zitten omdat hij een foutje heeft gemaakt met 
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parkeren vind ik veel te gek. Ik heb zelf ook een invalide parkeerplaats voor mijn deur en natuurlijk heeft er 

wel een iemand opgestaan, maar ik doe dan effe een briefje op hun voorruit dat als ze hem niet weghalen 

ze er flink voor motte boeten. 

 

Ik heb al verschillende mensen aan mijn deur gehad met een bosje bloemen en hun excuus dat ze het echt 

niet hadden gezien. En dat vind ik dan een betere oplossing dat de gemeente de bekeuringen in een pot 

gooien om die smeriger rif-apen uit veiligelanden hier te laten blijven en aan allerlei kanten te helpen. Maar 

goed ik zal wel weer simpel denken, en ik voel me haters al weer aankomen hahahahahaha........ 

 

Maar echt zeg het nou eens eerlijk hoe is het in godsnaam mogelijk dat er verschillende straten zijn in Den 

Haag die er ZO uitzien......of zijn dat nou juist de wat oudere rif-bewoners die hier lekker alles gratis krijgen, 

en zelfs een invalidenplaatsje voor de deur, en ik wed met jullie dat de helft geen normaal Haags praat en 

dat ze kunnen lopen als een kieviet               

 

Tot volgende week. 

 



 

Met vriendelijke groet van Henk Bres. 

 

 


