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Ja, en hier zijn we weer met onze wekelijkse column. De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius veegt 
de vloer aan met het strafbaar stellen van illegaliteit, liet hij weten in het nieuws: ‘het wordt het laatste 
punt op een lijst waar ik de politie haar energie in zal laten steken’.  

En dan vraag ik me eigen af of dat niet strafbaar is, beste Lucas, of minimaal een vorm van werkweigering 
die zeer zeker bestraft moet gaan worden. Dan kan je wel vinden dat je barmhartig mot zijn met en voor 
deze illegalen, maar dan durf ik te zeggen dat deze Amersfoortse burgemeester ze niet helemaal op een 
rijtje heeft. Want hij vindt dat illegaliteit niet strafbaar is, hahahahahaha….. mag ik hier effe smakelijk om 
lachen, want dan is ook de illegale drugs toegestaan, ja toch Lucas?  

En ook de illegale sigaretten motte kunnen, illegale prostitutie mot kunnen, illegale werknemers mag 
gewoon, en ook illegale jenever stoken mot kunnen, en zo kan ik natuurlijk nog wel effies doorgaan. Ja, en 
als we dan toch bezig zijn, verbied dan ook niet de illegale wapenhandel, want dan kunnen wij ons 
tenminste beschermen als de pleuris uitbreekt, burgemeester Lucas Bolsius, want dat hij uitbreekt bij dat 
stelletje rattûh die hier een illegale vrijbrief krijgen, daar kan je vergif op innemen.  

Dus burgemeester Lucas uit Amersfoort, dien nou maar heel gauw je ontslag in (hoop dat het niet nodig is 
en dat je dat al krijgt), want je bent echt rijp voor een heel grondig onderzoek in het Pieter Baan Centrum 
naar je geestelijke gesteldheid. En dan ben ik nog mild voor je, want als ik een van jouw agenten zou zijn, 
had ik je opgesloten voordat jij jouw gehele politiemacht met een djellaba aan en een boerka aan de straat 
opstuurde om lekker wiet te gaan verkopen, of ook de autohandel en scootmobiels zijn in trek.  

Sorry, ik dacht dat Femke Halsema (burgemeester van Amsterdam) de gekste was met haar idiote, 
achterlijke ideeën, maar jij spant de kroon, Lucas, en ik raad jullie aan om lekker samen te gaan wonen, 
maar dan het liefst niet hier in het nog wel mooie, bijna verklote (mede dankzij jullie soort) Nederland. 
Want ieder normaal denkend mens spuugt op jullie en ziet liever jullie achterkant dan de voorkant!! 

Ja, en dan dat slappe geouwehoer over dat klimaat, het is het warmst, de meeste regen, weet ik allemaal 
wat ze voor ongein roepen. In de jaren 70 was het 33 graden en liep iedereen gewoon door, zetten de 
kinderen brandkranen open en gingen we naar het strand of zwembad. In 2025 gaat iedereen bijna dood 
en is er bijna algehele paniek, want het is niet normaal meer zo heet.  

Ik denk dat ze het zelf niet meer weten, want dan krijg je een weeralarm binnen code rood of oranje, want 
er komt vanuit het westen langs de kust een enorme storm. Ik zet dan al mijn plantjes naar binnen voordat 
ze door de lucht vliegen, mijn parasols zet ik in de schuur en ik kijk of mijn schuttingen stevig genoeg zijn. 
Allemaal niet nodig, want als mijn hond Jimmy een scheet laat, is die harder en meer wind dan de 
voorspelling op Buienradar.  

Mensen, ga vroeg naar huis, want er komen enorme files door het slechte weer met windstoten van wel 70 
kilometer per uur. Nou, niks van dat alles, want er gebeurt helemaal niks. Maar o wee als de buienradar stil 
blijft en geen waarschuwingen geeft, dan vliegen mijn planten door de lucht en barst er meestal nog een 
onweer los, daar lusten de honden geen brood van.  

Nee, ik ben misschien een ouderwetse lul, maar ik kijk ’s avonds hoe hoog of laag de zwaluwen vliegen en 
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hoe hoger, hoe mooier weer, en hoe lager, hoe slechter. Maar als ik dit nu zo schrijf, vraag ik me af of er 
nou meerdere zijn die er zo over denken, of ben ik nou de enige? 

Ja, en dan heb ik als laatste ook nog goed nieuws, want er komen veel meer islamitische scholen bij in 
Nederland, want het Nederlandse onderwijs is natuurlijk voor ongelovige varkens die bijna naakt in het 
zwembad liggen of op het strand. Die ook van die vieze, gore, smerige honden in huis hebben. Zelfs slapen 
ze vaak bij die ongelovigen gewoon in bed. Ja, en je zal maar je kind naast een ongelovige die tussen de 
middag tijdens het overblijven varkensvlees op zijn brood heeft gegeten motte laten zitten. Nee, dat doen 
wij echte moslims niet. Wij willen onze kinderen een sahira-opvoeding geven en het liefst gesluierd in de 
klas laten zitten, natuurlijk gescheiden van de jongens. 

Echt lieve lezers en lezeressen ik zal zo blij zijn met een sterk rechts kabinet, en dan natuurlijk ook dat een 
gemeente of stad de inwoners en burgers zelf hun burgemeesters mogen kiezen; zijn we gelijk verlost van 
een hoop idioten (zucht).  

 

 

 

Tot volgende week,  

Groet van Henk Bres!! 


