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Het eerste berichtje in het nieuws was dat het steeds beter gaat met het 10 jarige meisje (nu inmiddels 11 

jaar) dat zo gruwelijk is mishandeld door haar pleegvader Johnny van der B en pleegmoeder Daisy W in 

Vlaardingen (allebei 38 jaar oud), ze sterkt steeds meer aan boven verwachting, en dat vind ik prachtig en 

geeft mij weer een goed gevoel. Ik hoop dat het meisje weer een mooi en goed leven krijgt en de liefde die 

ze verdiend na jaren van mishandeling en bruut geweld. Heel anders sta ik tegenover die kk hoer en 

bloedmaai die dit op hun geweten hebben, want die mogen van mij iedere dag worden gemarteld maar 

dan op zo'n manier dat ze er 10 jaar over doen om hun pijp aan Maarten te geven. 

 

En dan die demonstraties van de pro Palestijnse griezels gaat ook maar door en door, en de burgemeesters 

van Nederland laten ze ook maar hun gang gaan en dat is nou wat ik niet begrijp. Als ik burgemeester van 

Den Haag zou zijn en ik werd gevraagd om wat gebouwen te openen en ergens aanwezig te zijn op een 

paar haringparty's op iets dergelijks zou ik zeggen....oppleuren met jullie kut feestjes want ik mot gaan 

jagen, jagen op de mensen die mijn politiepersoneel belagen en aanvallen, en dat zelfde geld voor het 

ambulance personeel en de brandweer die dagelijks worden gehinderd om hun werk uit te voeren. Ik ga 

geen onbelangrijke vergaderingen bij wonen nee geef mij een kogelvrij vest en we gaan die rattûh 

aanpakken. 

 

Die pro Palestijnse idioten zo hard mogelijk oppakken en gelijk met of zonder verwondingen het vliegtuig 

op naar de Gaza daar gaan ze dan dus maar hun medeleven betuigen zonder het Nederlandse volk lastig te 

vallen. Ook stuurde ik een volledig arrestatieteam naar het meldpunt van onterecht politie geweld en dat 

zooitje mocht van mij zelf kiezen naar welk land ze mochten gevlogen na inlevering van hun Nederlandse 

paspoort, ik zou kiezen voor een land zoals Brazilië daar weten ze wel raad met dit soort idioten. 

 

Natuurlijk wil ik ook geen politiestaat hier in Nederland, maar om nou als burgemeester zo mijn mensen in 

de steek te laten vind ik niet normaal.....meneer van Zanen (want de naam burgemeester heeft u allang bij 

mij verspeelt) help uw agenten is, bijvoorbeeld tegen die raddraaiers op de Scheveningse boulevard, is al 

bijna twee weken geleden en er zijn nog geen arrestaties geweest. We moeten uitkijken want er zitten 

minderjarige tussen hoorde ik u zeggen, daar hebben we mooi bout aan Jan, die straffen we drie keer zo 

erg, en als pappa en mamma het er niet mee eens zijn ook de bajes in net zo lang als die stront en mis 



geboortes van hun......treed nou eens op tegen de slechteriken (in plaats van te zeggen "relschoppers 

schaam jullie") die de boel hier verkankeren in uw mooie Den Haag. O, wacht nou begrijp ik het, dat wat ik 

nu wens dat gaat wel degelijk gebeuren dadelijk als er een automobilist door een politieversperring heen 

mot omdat zijn vrouwtje mot bevallen of dat hij gewoon naar zijn werk moet tijden de NAVO-TOP hier in 

Den Haag. 

 

NAVO-TOP hier in Den Haag, oké daar mag je dan als burgemeester best trots op zijn.....maar om de stad 

nou 4 maanden lang af te sluiten voor maar twee dagen dat die klote bobo's hier zijn dan zit er toch iets 

niet goed in uw departement of in uw bovenkamer. Man geeft nou eens prioriteit aan de dingen waar van 

het Haagse volk (in dit geval) zwaar van baalt. U bent er toch voor de burgers in uw stad, en niet om Trump 

of Macron en nog veel meer van dat plebs hun reet te likken. Nee man doe gewoon, ik heb je een keer 

ontmoet op de Marktweg bij de opening van de Oranjestraat, daar zei je tegen mij "Henk jongen als je is 

een keertje wat dwars zit, laat het mij dan weten, want ik weet ook niet altijd of ik goeie beslissingen 

neem". 

 

Nou meneer van Zanen bij deze dan, en ik hoop dat je deze column leest en dat ik ooit eens dat gesprek 

hier bij mijn thuis kan plaats vinden, onder het genot van een lekkâh Haags bakkie en een stuk van Corretje 

haar appeltaart. En dat is echt heel bijzonder want dat laatste heb ik nooit nog ooit iemand aangeboden 

omdat ik die zelf veel te lekker vind. 

 

Nou nog twee dingetjes waar ik het over wil hebben en dat is iet wat mij opviel in de media en werd er ook 

door verschillende attent op werd gemaakt, is dat veertien dagen voor de Pasen ineens de eieren vergiftigd 

waren. En oké dat zou kunnen gebeuren want ik ben echt niet van de complot theorieën.....maar als dan 

ook in de media word gewaarschuwd dat ook ongeveer veertien dagen voor Moederdag de bloemen giftig 

zijn.....schiet mij maar lek dan        

 

Ja, en dan als laatste, ik reed van de week op mijn scootmobiel naar de Jumbo om effe wat te halen 

(spullen voor appeltaart te maken) toen er ineens een reus van een vent op zo'n dikke banden fiets mij 

afsneed. Toen ik er wat van zei haalde hij uit en sloeg me vol op mijn bijtspijkers. Mooi ik een tand eruit 

maar hij natuurlijk twee blauwe ogen, en hij lag bloedend op de grond. Ik gauw naar huis en mijn Corretje 

zei nou dat is dan lekker je was al lelijk maar nu helemaal, ik zal maar effe niet meer lachen voordat je bij 

de tandarts bent geweest. 

 

Nou moeten jullie weten dat als ik deze column heb geschreven ik die altijd aan mijn Corretje 

voorlees....toen ik dat deed lag ze in een stuip van het lachen, en zei "wat ben je toch ook een klootzak 

Henk, ik weet dat je dit verhaal verschrikkelijk mooi en stoer vindt klinken maar de waarheid is gewoon 

heel anders. Want toen je gisteren met je luie reet in de tuin zat om van de zon te genieten hebben we een 

water ijsje gepakt....en dat er bij jou nou bij het eerste hapje een tand afbreek klinkt niet zo stoer hè 

lul.....!!!! 



 

Bij deze effe een ander fotootje dan normaal, en jammer dat Corretje altijd de boel mot verlinken hé 

                     

 

Tot volgende week, 

Groet van Henk Bres!! 

 


