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'Femicide’, ik wist in het begin niet eens wat dat woord betekende, nu wel natuurlijk en ik vindt het een
kutwoord in de Nederlandse taal dat je de laatste tijd steeds meer hoort, en dat is geen goeie zaak. Elke
acht dagen is er een dode vrouw te betreuren, vaak gruwelijk vermoord door haar man en ook nog eens
(niet altijd) maar ik het bijzijn van hun kinderen die daardoor een trauma voor het leven oplopen.

In het ergste geval maakt zo'n doorgedraaide smeerlap ook zijn eigen kinderen nog dood. Ik had eigenlijk
altijd de gedachte dat het eerwraak was die vaak in buitenlandse culturen voorkomt maar ook de
Nederlandse man heeft er de laatste tijd een handje van.

Ik vraag mij dan af waarom, oké ik ben niet dom natuurlijk, maar ik heb in de tijd dat ik samen leeft met
mijn Corretje haar al heel wat keertjes achter het behang willen plakken, en zij mij ook natuurlijk. Maar
hoe is het in godsnaam mogelijk (in mijn ogen onmogelijk) dat je je eigen vrouw waar je gek op bent
geweest afslacht met een mes, of wat je de laatste tijd ook ziet dat zo'n vrouw gewoon voor de ogen van
de hele buurt midden op de dag op staat word afgeknald. En vaak vluchten ze dan naar een of ander bos
om hun eigen kop er af te schieten of in ieder geval zelfmoord plegen.

Ik vind het goed hoor, maar alleen de volgorde is verkeerd, die randdebiel die zoiets van plan is mot eerst
zijn eigen kop er afknallGh dan blijven vrouw en kinderen tenminste leven. Ik kan mij verdomme niet
voorstellen hoe deze griezels denken, ja hij wil een ander leven en is jaloers, ik niks dan zij ook niks en daar
ben ik dan compleet hun denkwijze kwijt. Ik kan mij een geval herinneren van een paar jaar geleden in
Zoetermeer van ook zo'n achterlijke die zijn vrouw en twee kinderen om het leven bracht. Ja hij zag het
niet meer zitten en wilde ook een nieuw leven beginnen met een lieve Poolse dame die hij op het internet
had ontmoet, daar wilde hij lang en gelukkig mee leven en samen oud worden.

Natuurlijk hij zit nu tien jaar in de bak en heeft helemaal niks meer nada.! Het bestaat altijd dat je verliefd
word op een ander, maar gaat dan fatsoenlijk uit elkaar, gun je vrouw dan ook een mooi leven toe met
haar kinderen.....nu hebbie helemaal geen ene klote, ja een slecht leven in de bajes, goed gedaan hoor
jochie &' En natuurlijk effe een tip van mij voor de overheid, pak deze lui zo zwaar mogelijk aan als ze geen
zelfmoord hebben gepleegd, ik vind levenslang een gepaste straf, doodstraf mag van mij ook weer terug
komen.

Nou en hebben jullie dat verhaal nog gehoord over die Deense dierentuin de Aalborg Zoo die roept op om
kleine huisdieren te doneren als voedsel voor de roofdieren Graag willen ze kippen, konijnen, cavia's. De
dieren motte wel gezond zijn, en worden vervolgens op humane wijze gedood door het deskundige
personeel. Paarden mogen ook worden gedoneerd met stokmaat van 147 centimeter niet groter, het liefst
een pony zonder hoefijzers. Nou mijn vraag is natuurlijk hoe kan je nou in godsnaam je huisdier weggeven,
ook een dier dat je heb gekend mee heb gespeeld.

Wat een smerig ijskonijn mot je zijn omdat te doen, in mijn ogen is dat hetzelfde als femicide zoals ik hier
boven heb geschreven. Hoe kan je tegen je dochter zeggen van kom op lieverd we gaan nog een laatste
ritje door de bossen en het strand maken op de rug van Jansje (verzonnen naam) om hem vervolgens naar
de Aalborgse Zoo te brengen al waar het lievelingetje van je dochtertje waarmee ze is opgegroeid te laten
verscheuren door wat hongerige tijgers. Ik vraag mij dan af, wanneer zijn de ouwetje aan de beurt, en
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worden de bejaarde tehuizen of hospices voorbodes voor voedsel voor de wilde dieren.

Ik zie het helemaal voor mij, dat zoon lief vraagt "Opa en Oma hebben jullie zin in een leuk uitje naar de
dierentuin" ik weet het niet hoor maar dat we naar het einde van de wereld gaan is op zeker. Al weet is
wel enkele smeerlappen die heerlijk zouden smaken als voer voor je wilde dieren, als jullie begrijp wat voor
mensen ik hiermee bedoel, de naam begint met een p en eindigt met een o.

Nou en dan om deze column maar weer met wat luchtigere te eindigen, ik ben gisterenmiddag
onverwachts op een sterke man wedstrijd geweest hier in Loosduinen. Rens Vrolijk mijn oude pupil toe ik
nog coach was van Rens vroeg mij of ik kwam en ik dacht kom laat ik effe gaan kijken. Ik begrijp het niet
hoor, de wedstrijden waar ik toen als coach nog aanwezig was (een prachtige tijd) waren al in de jaren 90
en toch werd ik onthaald als een Vip, zo gaaf, ik stond tussen het publiek en toen ze me zagen zitten in
mijn scootmobiel werd alles aan de kant geschoven om mij in het Vip gedeelte te dirigeren. Zo gaaf en
goud was dat, ik zat naast Ted van de Parre, de enige Nederlander die Sterkste man van de wereld is
geweest, en dat niet alleen natuurlijk. Ik heb zoveel mensen van toen gezien en gesproken, het was
gewoon effe alsof ik nog jong was.

Woud de jong die een boek over de Sterkste man is aan het schrijven en nu ook de speaker was, Rens
natuurlijk, Gerrit Korteland, waar we onze sterkste man trainingen deden in Monster, Haring van wie ik ook
nog coach ben geweest 1 x, Gerard van der Kamp, Kneet en Richard Gordijn, en heel veel andere. Het was
top om al die ouwe gasten nog effe te zien, Chapeau voor deze bikkels!!

Tot volgende week,

Groet van Henk Bres!!
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