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Eindelijk zijn de asielwetten van Marjolein Faber goedgekeurd door het Kabinet, maar nu zijn de
gemeenten weer bang dat het een chaos word als die wet ingaat. Een hele tijd heb ik gedacht zo van kom
op Geert Wilders gaat nu eens zorgen dat er wat gaat lukken met die migratie en kom op Marjolein. Nu is
die wet van Faber eindelijk door de Tweede Kamer gaan die linkse gemeentes weer lopen jankmuilen en
huilstruiken of te wel weer heerlijk dwars liggen.

Ziek word je van dat tegenwerken van burgemeesters zoals als Femke Halsema en dat soort dorre verrotte
figuren....dus nogmaals Wilders en Faber kom op laat zien dat jullie er zijn en doen wat het overgrote deel
van de Nederlandse bevolking wil, en maak korte metten met die gore linkse kliek zoals bij voorbeeld
Kabouter Frans Plop (ook wel Franssie Timmermans genoemd), en pootje Rob Jette en consorten.

leder normaal denkend mens weet dat er nu al chaos is met al die overlast gevende asielzoekers, kijk maar
tv, lees maar de kranten of wat dan ook, maar helaas dan heeft ons links gepeupel de oogkleppen op zoals
gewoonlijk.

Ja, en dan om nog effe terug te komme op die NAVO-top, weet je wat mij nou zo verschrikkelijk gaaf lijkt,
dat als er een zo'n Bobo van de EU met een grote stoet van minimaal tien wagens, gepantserd en wel,
begeleid door politie met sirenes samen met de koninklijke Marrechausee met een bloedgang naar de
Johan de Wittlaan hier in Den Haag scheuren en dat er dan plotseling een kleine 50 man, kneuzen,
huilende hoeren of te wel XR (Extinction Rebellion) de weg blokkeren.

Dan hebben ze lef als ze dat doen lekker de NAVO-top de weg versperren.....hahahahaha.....ik denk dat ze
binnen 30 seconden aan de kant van de weg zitten met allemaal een strontvlek en pisvlek in hun
onderbroekkies van de angst, en dat de desbetreffende Bobo er helemaal niks van merkt.

Maar ja ik denk niet dat die schijtlijsters de gore moed in hun flikker hebben....ja, gewone mensen die naar
het ziekenhuis motte, hulpverleners en mensen waar geen weerstand van te verwachten is, dan durven ze
die levende lijken wel, want wees nou eerlijk sommige zien er uit als of je ze enkel nog maar moet
afleggen.

Maar goed, waar ik me eigen wel een beetje zorgen overmaak is dat een paar van die extreem rechtse
gekken (die hebbie helaas ook) het plan hebben gekregen om zo'n konvooi aan te vallen. Want het is toch
wel frappant dat er kogelvrije politie vesten en kogelwerende schilden zijn gejat bij de politie.

Ik hoop het niet want dat is dan weer koren op de molen voor die huilstruiken die dan roeptoeteren met
grote megafoons aan iedereen die het maar horen wil dat zijn rechts extremisten en weg met Faber en
Wilders.

Maar ja dat er weer onschuldige winkeliers of ondernemers (bij bijvoorbeeld een grote overval) de klos zijn,
daar kun je gif in opnemen want die gasten die hebben die kogelvrije vesten en schilden niet voor niks
gestolen.
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Ja, en dan nog effe twee dingetjes waarover ik het wil hebben en dat is dat ik mij afvraag hoe het in
godsnaam bijvoorbeeld mogelijk is dat ze in Oostenrijk de gezinshereniging gewoon kunnen opschorten
van asielzoekers uit Syrié, hoe dan kan dat hier in Nederland niet dan?.

En ik wilden effe zeggen dat ik weer heb genoten net van de helden van de CPC die jaarlijks bij mij voor de
deur langs lopen of liever gezegd rennen. leder jaar zit ik buiten in het zonnetje ze aan te moedigen en als
het regent ga ik gewoon in mijn auto zitten. Zoals gewoonlijk krijg ik weer veel de vraag toe geroepen
wanneer loop je mee Henk, en steevast is mijn antwoord "volgend jaar loopt ik echt mee jongens".

Het is echt een leuk evenement, en iedereen is vrolijk die langs de kant staan en de lopers zelf ook.
Hulpdiensten en organisatie, iedereen zegt vroliik gedag zoals het eigenliik hoort in Nederland.....nou ja
bijna iedereen dan want er waren twee mensen op een fiets die luidkeels liepen te protesteren dat ze niet
over konden steken....en je raad het nooit geen van beide heette Piet, Jan, Henk of
Willem....Godverdegodver......

Tot volgende week.

Met vriendelijke groet van Henk Bres.
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