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Allereerst effe een mededeling, ik ben nog steeds niet welkom op X, het waarom en hoe ontgaat mij volkomen maar
ik zal wel weer iets hebben gezegd waardoor er een paar linkse jankmuilen en huilstruiken het er niet mee eens
waren en die hebben mij dan zo gezegd "gerapporteerd" de vuile NSB'ers. Maar gelukkig zit ik nu effe op het account
van mijn Corretje en kan ik weer af en toe mijn zegje doen of zoals die linkse trollen zeggen 'zijn gal spuien'!!

Verleden week schreef ik nog over Geert Wilders omdat hij dreigde met de stekker uit het kabinet te trekken, en

zoals een man van zijn woord heeft hij de boel laten klappen. Naar mijn mening is het een hele goeie (maar risico
volle) beslissing geweest, en deze man vertrouwt zo op zijn achterban dat hij daarvoor best eens in het zonnetje

gezet mag woorden. En wij Nederlanders achter hem gaan staan door op hem te stemmen.

Het is niet niks hoor om iedere dag zo zwaar bedreigt te worden dat je helemaal geen persoonlijk leven meer heb en
je continu zwaar beveiligd mot worden, en waarom omdat hij gewoon 95 % gelijk heeft van wat hij zegt.

En ik hoop, en ik weet het bijna zeker dat de echte PVV stemmer er gewoon weer voor gaat, en nu maar hopen dat
die zwevende kiezers die de laatste keer op hem hebben gestemd het nu weer doen. En dat hij deze keer zo groot
wordt dat hij maar een of twee kleine partijtjes er bij nodig heeft om te kunnen regeren.

Ik hoop daarbij natuurlijk wel op twee kleine rechtse partijen die op dezelfde lijn zitten als de PVV, zoals bijvoorbeeld
de FvD. In ieder geval nooit geen VVD want ik weet niet of jullie het weten maar de moeder van de huidige VVD-
leider Dilan Yesilgoz heet Fatima Ozgumusen en is de directeur van "Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)"
dus logisch dat de VVD nooit maar dan ook nooit akkoord zou gaan met de tien punten van Wilders, zijn tien
geboden inzake het asielbeleid.

Het verklaard natuurlijk ook alle tegenwerking die de VVD en hun vriendjes, want zeg nou is eerlijk zouden jullie je
moeder zonder inkomsten zetten, en trouwens ik heb wel eens gehoord als een Turk (se) tegen de wil ingaat van zijn
(haar) moeder dat dan de rapen gaar zijn.

Daarom zou het mijn grootste wens zijn dat de PVV dit maal zo groot zou worden dat hij als minister president zou
kunnen fungeren en het tien stappen plan naar behoren en zoals hij het heeft opgesteld kan uitvoeren en niet enkel
het tien stappen plan. Nee alles wat hij als compromis moest bijstellen zoals 'Nexit' en al die andere dingen die hij
moest laten vallen om zich staande te houden gewoon keihart doordrukken want dat is wat een verrot land als
Nederland nodig heeft om het weer ons land te maken.

Geen politie die mee buigt in de Moskee, en zit mee te vreten (geloof dat dat Iftar heet) zodat ze nu openlijk zonder



angst voor de politie gaan bidden voor de moskee op straat enkel maar om te provoceren, geen halal slagers meer
hier in Nederland want een dier hoeft niet te lijden. En ja dat geld ook voor het koosjer slachten van de Joodse
gemeenschap.

In Nederland is al genoeg dierenleed, en ik weet zeker dat minister president Geert Wilders daar radicaal een einde
zal maken. Ik weet dat deze column net lijkt op een grote advertentie om op de PVV te stemmen, maar zo voel ik het
lieve lezers lezeressen. Heel langzaam kruip het gevaar van de islam in onze westerse normen en waarden, en
worden we mond dood gemaakt.

Laat de agenten keihard optreden zoals ze vroeger ook tegen mij optraden als we weer eens vervelend waren bij FC-
Den Haag, kijk naar de mariniers die de hele Dam leeg sloegen in plaats van te Iftarren want dat is niet Nederlands.

Ja, en dan hebben ze het er tegenwoordig over dat ze te hard optreden tegen kinderen....nou ik heb nieuws voor
jullie, DAT ZIJN GEEN KINDEREN MEER. Kinderen die moorden, stelen, overvallen plegen dat zijn monsters die geen
respect kunnen opbrengen voor de Nederlandse samenleving.

En kom nou niet aan met hoe kom je er bij Henk want iedereen heeft in de laatste jaren wel een filmpje gezien,
Opsporing verzocht. of 112 Vandaag. Het is de gruwelijke waarheid dat kan niemand ontkennen behalve natuurlijk
als je Frans Timmermans heet of Jesse Klaver, en vergeet ook niet onze nationale toy boy Robbie Jetten die van
vriendje naar vriendje huppelt.

Ik denk dat juist Jetten achter de tien punten van Wilders moet gaan staan, want het is nooit leuk om zonder
parachute van een flatgebouw gegooid te worden, wat ik hem dan ook niet gun. Maar ik krijg het nu steeds meer
door dankzij onze VVD leidster dat het om het grote geld gaat......daarom gun ik Nederland en alle Nederlanders, ook
de goedwillende moslims want daar kan ik er ook een heleboel van, een veilig en goed Nederland, maar ook die
goedwillende moslims zouden dan toch ook eens daarvoor naar buiten moeten komen in plaats van stilzwijgend toe
te kijken, en stiekem op onze Geert te stemmen.

Tot volgende week,

(eng he deze foto....goed kijken)

Groet van Henk Bres!!



