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Het is eigenlijk de gezelligste maand van het jaar, gewoon lekker koud buiten, heel het huis in de Kerstsfeer 

met vooral veel lampjes, en met mij gelukkig nog heel veel mensen, want als ik onderweg ben of 

boodschappen gaat doen zie je nu overal Kerstverlichting voor de ramen van gewone mensen en natuurlijk 

de winkels. Sorry als ik zeg Kerstverlichting en geen feestverlichting zoals de linkse deugmensen het graag 

zouden willen hebben….nou ik heb nieuws voor ze….ze kunnen lekker de tering krijgen!! 

Ja, en jullie hebben allemaal die vreselijke nieuws berichten wel gehoord over de uitspraken van 

Poetin,  de hele media verkondigde dat Poetin oorlog wilde met Europa.  Nou mensen, ik ben geen hoge 

pief bij Europa, en heb geen positie zoals onze ex premier Mark Rutte (ook wel leugenaar en oorlog 

ophitser genoemd). Maar ik hoorde het Poetin toch heel duidelijk zeggen “Wij willen geen oorlog, maar als 

Europa oorlog wil dan zijn wij er klaar voor”, nou en dat is in mijn gehoor toch echt geen oorlogs verklaring 

zoals de hele bange elite die in Brussel hun zakken zitten te vullen van ons belastinggeld dat in 

samenwerking met de media doen willen laten geloven.  

Ongelofelijke bang makerij is het, noodpakketten motte we aanschaffen, misschien is er spraken van dat 

de dienstplicht weer terug kom, en dat alles omdat Poetin zegt “wij willen geen oorlog met Europa, maar 

als Europa het wil dan kunnen ze het krijgen. Lieve mensen word het nou is niet tijd om afstand te nemen 

van dat hele EU gebeuren? Europa oké, maar dat zooitje oorlog ophitsende linkse klootzakken die ons de 

afgrond in drijven daar ben ik nu wel klaar mee. Spuugzat ben ik het , en wat ik ook spuugzat ben is dat 

ons laffe linkse  Europese kliekje heeft besloten dat Nederland niet mee doet met het Songfestival. 

https://www.rtl.nl/nieuws/buitenland/artikel/5542221/rusland-dreigt-met-oorlog-europa-oekraine-poetin
https://nos.nl/artikel/2593199-nederland-niet-naar-songfestival-om-israel-ook-andere-landen-zeggen-af


Wat zijn het toch voor zielenpoten, de naam zegt toch genoeg het is een zangfeest wat helegaar 

verdomme niks met wat voor oorlog dan ook te maken heeft. En hoe ziek ben je in je hoofd om te denken 

dat je dan goed doet. Oké ik ben al jaren geen fan meer van het songfestival, gewoon omdat hoe gekker je 

doet, en hoe extremer je er uit ziet dan win je de competitie.  

Het gaat allang niet meer om de muziek en de liedjes, en het lijkt wel (maar dat zal wel aan de media liggen 

) dat het een groot homo feest is geworden, want als er een songfestival liefhebber wordt geinterviewd op 

tv dan zijn het meestal van die met hun ogen draaiende wipkippen à la Rob Jetten. Maar goed ieder zijn 

mening zal ik maar zeggen, en laat ik vooropstellen dat ik helemaal niks tegen ‘poten’ of ‘potten’  heb want 

iedereen mot zelf weten wat hij thuis in de slaapkamer uitvreet, zolang het maar niet met kinderen of 

dieren is. 

Ja, en dan nog een dingetje waarin ik mij gruwelijk aan heb lopen ergeren is dat twee leden (oprichters) 

van de ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP) onderscheiden zijn met de Andreaspenning. Ja, jullie horen het goed 

die twee agressieve zwarten klootzakken die niks anders hebben lopen gallen, schelden, en vloeken waar 

dan ook, op tv, bij demonstraties en weet ik veel, kregen deze onderscheiding omdat ze het Sinterklaas 

feest in Nederland inclusiever (ander woord voor verkankeren) hebben gemaakt. Deze twee smerige 

racisten Jerry Afriyie en Raul Balai kregen de penning uit handen van de loco-burgemeester Touria Meliani 

van Amsterdam (ja waar anders). 

Dus als ik het goed begrijp, als je hier in Nederland het harste schreeuwt en herrie maakt, je dan cartblance 

heb om de boel te vergallen en te verzieken. En ik weet zeker en dat geld niet voor de gewone 

Nederlandse bevolking dat er bij de mensen, rechters, burgemeesters, ambtenaren een angst cultuur 

heerst om een racistenkaart te krijgen of weet ik veel. Maar een ding weet ik zeker als er iemand van een 

donkere kleur een grote bek opzet, en een beetje herrie maakt dan loop de dunne stront bij onze 

gemeente bestuurders door hun broekspijpen naar buiten. En niet enkel bij de gemeente bestuurders, 

maar ook bij sommige politieke partijen stink het naar stront. 

PS: Ik werd vanmorgen weer aangehouden door de politie omdat er mensen hadden gebeld dat ze een 

licht zagen heen en weer rijden in het park waar ik altijd met Jimmy loopt. Is niet erg hoor want ze moeten 

ook hun werk doen, ja toch? Maar om mij dan vriendelijk te verzoeken om het park te verlaten, terwijl ik 

toestemming heb van de medewerkers van het park, en het nu al de tweede keer is dat ik ben 

aangehouden, ze mijn telefoon nummer hebben. Dus als ze een lichtje zien rijden kunnen ze mij effe bellen 

om te vragen “ben jij dan Henk anders sturen we een wagen met twee man”. 

Nee ik denk dat ik mijn smoel maar zwart gaat maken voordat ik morgens met Jimmy gaat wandelen, en 

een megafoon mee neemt waardoor ik hatelijke racistische dingen gaat roepen, mensen gaat lastig vallen, 

en alles ga doen wat god verboden heeft….dan krijg ik op zeker ook een medaille, of de een of andere 

stadspenning of misschien wel de sleutel van Den Haag. Want dan loopt ook de stront door hun broek 

heen, en wordt je beloond voor crimineel gedrag en terrorisme net zoals die klootzakken van de 

KOZP……en nee ik ben niet jaloers op hun!! 

https://nos.nl/artikel/2592768-andreaspenning-voor-oprichters-kick-out-zwarte-piet
https://nos.nl/artikel/2592768-andreaspenning-voor-oprichters-kick-out-zwarte-piet


 

Tot volgende week. 

Groet van Henk Bres. 

 


