
                                                       

De Echte Bres Column 26 
En hier is 'ie dan weer, mijn wekelijkse column. Dit keer wilde ik beginnen met dat er zo onwijs veel 
scootmobielen worden gestolen in heel Nederland, maar vooral in Den Haag.  Ik hoop dat burgemeester 
Jan van Zanen deze column ook leest en er eens wat aan gaat doen, want het loopt de spuigaten uit.  

Dus Jan van Zanen, opgelet: ik was laatst bij een hele goeie vriendin waar ik een keer in de maand effe 
langs ga voor een gezellig ouwehoerenpraatje en die vertelde mij dat haar scootmobiel al drie keer was 
gestolen en iedere keer duurde het een paar weken tot een paar maanden voordat ze een andere kreeg 
van Medipoint. 

Ze werd regelmatig naar het kastje naar de muur gestuurd en nu is het zover dat als er nu nog een keertje 
haar scootmobiel gestolen wordt, zij geen andere meer krijgt. Hoe dan burgemeester Van Zanen (zal hem 
verder in deze column Jan noemen) is dat in godsnaam mogelijk? Het is net alsof je benen worden 
afgesneden, want ze kan geen kant op zonder haar schootmobiel.  

Ze heeft ook met de WMO gebeld met de vraag of ze niet zo'n groene box kan krijgen. Die kan voor haar 
raam geplaatst worden, zodat niemand, maar dan ook niemand er last van heeft. 

 

Nee, dat was niet mogelijk, want er lopen gasbuizen, riolering en waterleidingen onder de grond. Oke, dat 
kan wel zo zijn, maar ze vraagt gewoon om een box boven de grond en niet ondergronds, Jan? En daarbij 
komt nog dat als ze het zelf kon betalen (als ze daar centjes voor had), dan kon het wel. Nogmaals, hoe dan 
Jan, liggen er dan ineens geen rioleringen en gasbuizen en dergelijke?  

Nee, Van Zanen, luister eens naar politieke partij 'Hart voor Den Haag', want die hebben het probleem al 
aangekaart bij de gemeente Den Haag. Dus doe er eens wat aan, Jan, want het is natuurlijk geen groep die 
zich vastplakt op de A12 en mensen terroriseert, zoals gewone ondernemers en museums. 

 

Als deze mensen, waaronder ik ook behoor, gaan demonstreren, dan komen er misschien, zeggen en 
schrijven, 20 scootmobielers die staan te toeteren voor het IJspaleis (gemeentehuis in Den Haag) en daar 
lig je natuurlijk niet wakker van, Jan. En trouwens, ik weet hoe het voelt als mijn acculader wordt gejat en 
ik die kk-hond zelfs op beeld heb en de beelden aan de politie heb gegeven, en ik een brief krijg van het 
OM dat helaas de diefstal geen prioriteit heeft. Het lijkt wel een open brief aan Jan van Zanen, maar ik heb 
het idee dat je beter tegen garanium kan gaan staan lullen dan tegen jou, Jan, en dat had ik nooit van jou 
gedacht.  

 

Je leek mij echt een amicale vent en je vertelde mij eens bij een ontmoeting dat als ik ook eens dingen zag 
die niet door de beugel konden, ik het effe aan moest kaarten, want ik kan ook niet alles weten. Nou, bij 
deze dan Jan, een noodkreet uit Den Haag, van jouw mooie stad van Recht en Vrede, mooi hoor, maar die 
centjes die naar de NAVO-top zijn gegaan, hadden beter hier kunnen blijven en dat er dan iets gedaan 



wordt voor de oudere, invalide inwoners van Den Haag, de charlatans daarbuiten gelaten, want die heb je 
ook. 

 

Ja, en dan nog zoiets verschrikkelijks: Brandweerlieden hier in Nederland worden gewoon in de steek 
gelaten. Als een van deze helden PTSS krijgt, wordt dat niet beschouwd als een beroepsziekte en krijgen ze 
geen hulp. Er zijn brandweermensen die hun verhaal vertellen, omdat iedereen maar denkt dat ze branden 
blussen en dat doen ze dan ook regelmatig. Maar ze halen ook zwaar verminkte slachtoffers uit 
autowrakken bij ongelukken, ze reanimeren mensen onder barre omstandigheden, en vaak betreft het ook 
een klein kindje dat ze dan misschien een uur moeten reanimeren, terwijl de ouders aan de kant van de 
weg achter het politielint staan te gillen.  

 

Gek dat sommige van deze helden dat mee naar huis nemen; ze horen die ouders vaak nog maanden, zo 
niet jaren, gillen. Echt waar, deze mensen zijn helden die levens redden van man, vrouw, kind en dier en 
iedereen is blij als er calamiteiten zijn dat ze met gillende sirenes aankomen scheuren en vaak met gevaar 
voor eigen leven een brandend huis ingaan, terwijl juist iedereen eruit vlucht. Nee, deze helden van de 
brandweer niet. Ze doen gewoon hun werk, ook al worden ze bekogeld met vuurwerk, bespuugd en 
bedreigd. 

 

Zorg dan dat deze helden ook de hulp krijgen als ze die nodig hebben, zoals ze ons helpen als we in de 
stront zitten 

 

 

 

Tot volgende week,  

Groet van Henk Bres!! 


