Start

van de

Nacht é ‘
——

*MIJN EIGEN COLUMN*

De Echte Bres Column 13

Ja, er is weer genoeg geluld deze week over de lintjesregen, nou eigenlijk over het feit dat minister Faber
niet wou ondertekenen. Nou ik ben nog steeds voor team Faber want ik vind dat koninklijke
onderscheidingen gegeven worden aan helden die wat speciaals gedaan hebben voor Nederland,
Bijvoorbeeld iemand die met gevaar voor eigen leven mens of dier heeft gered uit wat voor hachelijke
situatie dan ook.

Mensen die echt wat hebben betekend voor de maatschappij, hun hele leven vrijwilliger zijn geweest, en
hun hele leven daar bedoel ik dan mee vanaf een jaar of 15 tot aan hun 70/80ste jaar achter de bar hebben
gestaan bij een voetbalkantine bijvoorbeeld, en geholpen de club al die jaren staande te houden.

En niet een paar kneuzen die mee hebben geholpen aan het verkloten van ons eens zo mooie Nederland
door enkel maar bij het COA te werken, en die gelukzoekers te helpen om alles maar gratis te krijgen,
terwijl de gewone Jan met de pet naar de klote mag gaan. Weet je volgens mij heeft zo’n lintje dan al zijn
waarde verloren, en kunnen ze van mij dat lintje ergens douwen waar het licht niet schijnt bijvoorbeeld hun
eigen reet.

O ja Robbie Jetten zou een goede leraar zijn voor een kleuter klas want met die pijpbewegingen die hij in
de Tweede Kamer maakte naar Wilders daar kunnen kleuters nog een hoop van leren.... (&

En dan ook nog effe over die steekpartij op klaarlichte dag in Amsterdam door een verwarde klootzak
uit de Oekraine die willekeurig 5 mensen met een mes bewerkte en die overmeesterd werd door een
gewone jongen, die een speldje kreeg van Halsema. Nee die man verdiend een koninklijke onderscheiding
en niet zo’n kutspeld.

Ik zat van de week naar 112 vandaag te kijken toen ik hoorde dat die klootzak toch waarschijnlijk een
terroristisch motief had, ja natuurlijk had hij dat, hij deed het niet omdat hij zijn spruitjes niet lustte en niets
anders kreeg van zijn moeder. Mot je daar nou echt serieus over nadenken bij zo’n knakker, een en een is
twee en als met tante een lul had gehad dan had het me oom geweest (zucht).

En natuurlijk ben ik heel erg blij dat die kut week van de lentekriebels weer voorbij is, want daar leert je
dochter van een jaar of acht/negen hoe je het beste kan spelen met een piemel met haar handen en
mondje,en je zoon leert hoe hij het beste aan dat lieve kleine knopje je kan zuigen en likken wat tussen de
kleine lipjes ook wel schaamlipjes genoemd bij het buurmeisje van verderop.

Ik word hier terwijl ik dit schrijf wel zo kwaad, misselijk en beroerd van. En als je dan die meesters ziet
staan voor de klas met een wijde broek aan dan ben ik in staat om heel lelijk te gaan doen. Ik doe dat niet
want ik heb ik het verleden meegemaakt dat ik ging gaan demonstreren tegen die pedofielen club Martijn
(niet op de A 12) en ik bij het Binnenhof stond met ik dacht een stuk of 10 vrouwen...niet meer....hoe
dan??

En dan ook nog eens dat Marine La Pen schuldig is bevonden aan het verduisteren van Europees
geld.....waardoor ze nu vier jaar is uitgesloten van deelname aan verkiezingen waarschijnlijk 4 jaar cel
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krijgt. Ben ik nou de enige die ziet wat er in Europa gebeurt? En dat is dat die gore linkse kliek alles maar
dan ook alles probeert om rechts geen kans in Europa te geven, en daar nou ook mee wegkomen.

Overal hebben die linkse jankmuilen tentakels om rechts dwars te zitten, en geloof mij nou zelfs rechters
dansen naar de pijpen van die huilstruiken van links. Dus tegenwerken, en nog eens tegenwerken. Je zou
ze haast een koninklijke onderscheiding geven voor hun harde werken (misschien een idee).

Ja, en dan natuurlijk weer die irritante, mongolische randdebielen van XR, weer hebben ze de A12 bezet,
en het is onbegrijpelijk dat die gasten niet helemaal de touwtering worden geslagen door de politie (ME).
Hoe in godsnaam burgemeester Jan van Zanen is het mogelijk dat die lui nog allemaal vrij rondlopen, wat
voor beleid is dat?. Hebben ze u in de zak, weten ze wat van u.

Ik vind u nou geen type zoals uw collega burgemeester die last had van lentekriebels en aan zijn genot
knots zat te trekken in zijn auto langs de snelweg. Maar wat weten ze dan van u Burgemeester Jan van
Zanen, die gasten komen overal mee weg, dus er zal wel wat anders aan de hand zijn dan gewoon niet
handhaven...misschien ook gewoon de lange arm van links die u tegen werkt, als dat zo is wees dan is
een echte Hagenees, een echte vent, en pak dat zooitje terroristen aan en gooit ze voor jaren achter de
tralies of van mij part stuur ze naar een werkkamp in Siberié.

En o ja, geef dan ook die bestuurder die het lef had om netje door te rijden door dat zooitje hersenloze
debielen een koninklijke onderscheiding, want dat zijn de mensen die van mij een lintje mogen krijgen,
gewoon omdat het helden zijn.

Tot volgende week,

Groet van Henk Bres!!
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