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Deze column word op maandag 5 mei geplaatst in plaats van 4 mei, want ik verwacht een hoop rottigheid 

van onze geliefde bontkraagjes, lopend, op de dikke banden fiets of op hun favoriete vervoers- middel het 

scootertje. Ik ga opzeker vanavond de twee minuten stilte in acht nemen met mijn Corretje terwijl we naar 

de herdenking kijken op de Waalsdorpervlakte, gewoon zoals onze ouders het ons geleerd hebben. 

Respect hebben voor de helden die voor ons hebben gevochten om ons het leven te geven wat wij behalve 

de laatste jaren hebben gehad....niets anders dan respect voor deze oorlogshelden en degene die dat 

morgen avond gaan verkankeren mogen van mij ter plekken worden gefusilleerd, al zouden deze oorlogs 

helden het niet mee eens zijn want die vochten voor de vrijheid van iedereen....Respect!! 

Dit beging heb ik geschreven naar aanleiding van dit filmpje...... 

Maar nu ik toch tot morgen wacht om mijn column af te maken, kan ik onder tussen vertellen wat mij 

heeft ge-ergert. De meeste van jullie weten dat ik mij in een oud busje met mij scootmobiel verplaatst en 

daar ben ik verschrikkelijk blij mee en mijn Corretje ook want dan komen we nog is ergens. Maar goed de 

milieu-politie vond die ouwe bakken niks voor in de stad en ik kreeg bekeuring op bekeuring omdat ik dan 

naar Bronovo-ziekenhuis moest en dan naar het Antoniushove in Leidschendam, dus moest ik vaak door de 

stad want als je de Scheveningseweg doorkruis heb je dan de wet al overtreden want dat is ook nog 

binnenstad....hoe dan??. 

Maar goed dat is allemaal een anderhalf jaar geleden, en ik heb gelukkig mijn ontzegging gehad van de 

gemeente, maar toen ik twee weken geleden naar het journaal keek hoorde ik daar vertellen dat de Boa's 

streng zouden gaan optreden tegen ouwe busjes met buitenlands kenteken want gelijke monniken gelijken 

kappen. Totdat ik verleden week naar het zelfde journaal keek, en ik hoorde vertellen dat de Boa's niet 

meer moesten kijken naar buitenlandse kentekens want dat het helaas niet haalbaar was en bla, bla, bla, 

en dus oude busjes met buitenlands kenteken hebben vrij spel hier in de gemeente Den Haag.  

Nou heb ik twee vragen voor de gemeente Den Haag, de eerste is hoe kan het zo zijn dat een busje met 



buitenlands kenteken van het zelfde jaar totaal geen uitstoot heeft waarover dit natuurlijk allemaal speelt 

dan een busje met Nederlands kenteken....en de tweede vraag is dan, of het toch een vorm is om de 

Haagse ondernemers pesten in de binnenstad, die ook nog maar net hun hoofd boven water kunnen 

houden en geen gloednieuwe bus kunnen kopen. 

Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over de aanrandingen uit gevoerd door onze bontkraagjes op fat-

bikes, die dames die fietsen in de Amsterdamse parken, Rembrandtpark, Vondelpark, Erasmuspark en 

Flevopark op hun billen slaan terwijl ze dat filmen. Sinds begin dit jaar zijn er al 24 meldingen van dit soort 

aanrandingen geweest maar die wouten denken dat het aantal slachtoffers veel hoger ligt, en dit is toch 

om misselijk van te worden of niet dan, het zal je dochter, vrouw of moeder maar overkomen!! 

Nou, en dan maar om te zwijgen over Scheveningen van de week, ik hoorde van mensen (en zag dat ook op 

filmpjes) dat de relschoppers enkel uit bontkraagjes van onze Marokkaanse gemeenschap bestond. 

Ondernemers hun zaak werden verbouwd, politie agenten gewond, en ook nog een politie paard dat 

gewond uit de strijd kwam. Ik zag dat er een zo'n grafbakkie door een politiehond voor zijn klote 

werd  gebeten (zeker tien keer met plezier gekeken) maar dat was dan ook echt het enige leuke van die 

avond vond ik.  

Maar hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat er niemand is aangehouden......jongens (ook meisje) die aan 

het rellen waren, alles kapot sloegen en eigenlijk heel Scheveningen aan het terroriseren waren, terwijl de 

politie niemand heeft aan gehouden. Waar waren die "Romeo's " dan, enkel de ME deed een paar charges, 

hoe kan het dan zijn dat er niemand is gearresteerd.....hoe dan?. 

Nou, het viel gelukkig mee gisteren bij de doden herdenking, maar zes arrestaties voor het verstoren voor 

de openbare orde bij de Dam in Amsterdam. Ik zag iemand in een paal hangen met zijn rug naar de camera 

toe. ik meende dat het zo'n pro Palestijnse snol was die nooit van respect gehoord heeft, en daarom 

volgens mij ook totaal geen opvoeding genoten zoals al die linkse huilstruiken en jankmuilen! Jammer dat 

die agent er niet was van de hondenbrigade waar ik het net over had op Scheveningen. Wat was het 

heerlijk geweest om dat asociale figuur uit de paal te bijten, en dan met de politiehond vastgebeten aan 

haar of zijn arm, om dan zo gezellig wandelend naar het dichtstbijzijnde politiebureau te vervoeren 

hahahaha....... 

 

Tot volgende week, 

Groet van Henk Bres!! 

 


