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Je kan er natuurlijk niet omheen maar die gore respectloze grafbakken die de knuffels van de twee vermoorde 

kindjes Jeffrey en Emma, en die de gore moed in hun schoenen hadden om die pluche speeltjes te stelen zijn mede 

door hun eigen filmpje die ze van deze walgelijke daad hebben gemaakt opgepakt door de politie. 

Nou als ik daar burgemeester was, en ik moest commentaar leveren op deze walgelijke gebeurtenis had ik nooit 

maar dan ook nooit deze laatste paar woorden gesproken, en ik citeer: 

(De burgemeester van Oldambt, Cora-Yfke Sikkema, reageert op de situatie in Winschoten, waar knuffels van een 

gedenkplek zijn gestolen. Ze zegt dat de beelden van de dieven"heel naar" zijn en veel emoties oproepen, maar dat 

het belangrijk is om niet zelf wraak te nemen, aldus het AD.) 

Nou ik roep echt niet op tot geweld, maar ik hoop stiekem dat deze longlijers en lamstralen dat, ergens waar ze ook 

gaan stappen of nog meer rotzooi en wangedrag vertonen, ze dan tegen een paar flinke vuisten aan lopen. 

Maar ja, daar hebben we verleden week al wat aandacht aan besteed dus nu weer effe heel wat anders, wat ik niet 

begrijp, neem nou die Belgische acteur Tom Waes uit de serie "Undercover" die man hebben ze door het slijk 

gehaald van hier tot aan de Berlijnse muur in de media, oké hij mot niet zuipen als je nog moet rijden, want dat zal ik 

zelf nooit doen omdat ik daar een bloedhekel aan heb. 

 

Hij heeft drie maanden rij-ontzegging, en een alcoholslot in zijn auto gekregen, plus dat hij nergens werk meer kan 

krijgen.....dus eigenschuld dikke bult, en had hij maar niet met zijn dronken kop zijn dure sportwagen tegen een 

boom motte parkeren waar door die Porsche total-los was.  

 

Maar wat ik nou niet begrijp is dat een asielzoeker/gelukzoeker die iemand hebben beroofd, overlast hebben 

veroorzaakt, gewapende overvallen hebben gepleegd, of nog veel meer op hun kerfstok hebben, is dat zodra er van 

deze delicten camerabeelden zijn, en hun slachtoffers die op tv laten zien, of  die op Facebook, Instragram en X 

zetten, de rechters zeggen ja maar door de vele media aandacht krijgen ze maar geen straf, en een foeigesprekje is 

wel voldoende.  

En er zijn zelfs rechters die deze rattûh zelfs helemaal geen straf geven want anders komt hun statushoudersschap 

gevaar en kunnen ze het land worden uitgezet......in godsnaam, hoe dan?, volgens mij is dat met twee maten meten. 



Maar goed er zijn ook leuke berichten deze week bij het programma "112 Vandaag", want het vrouwtje Trieneke die 

haar autootje ergens in mei jongstleden in Zaandam door een beschonken automobilist helemaal in barrels werd 

gereden, werd op een aangename manier verrast.  

 

Een kijker (Raymond) van het programma heeft deze dame die haar kleinkinderen altijd naar school bracht met haar 

auto die net was afbetaald een mooie andere geschonken die hij nog had staan en die ze mocht houden. Tranen van 

geluk natuurlijk en toen ze deze gulle gever wilde bedanken kwam hij de hoek om lopen, zo gaaf om te zien hoe zo'n 

man iemand als Trieneke gelukkig kan maken. 

Je weet dan dat helden niet altijd een cape dragen....chapeau voor deze gulle gever....top Raymond bedankt!!!!  

Ja, en dan natuurlijk het ultimatum van Geert Wilders ook wel de "Tien Geboden" genoemd.....heerlijk in deze link 

kunnen jullie lezen wat het allemaal inhoud. 

Ik hoop zo dat het nu echt geen bluf is, en dat hij dit waarmaakt. Worden zijn eisen en die van de PVV niet 

waargemaakt dat trekt hij de stekker uit dit Kabinet Schoof......ik zeg eerlijk van mij mag het. 

En dan 80 procent van de Nederlanders weer bij de nieuwe verkiezingen op de PVV stemmen, en dan krijgen wij 

Nederlanders Nederland weer terug......Ik ga ervoor jullie ook ???? 

 

Tot volgende week, 

 

(Hoe kunnen ze deze foto maken he.....gewoon eng....mijn gezicht in Geert zijn hoofd) 

Groet van Henk Bres!! 

 


