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Hier zijn we dan weer met mijn wekelijkse column die zeer beslist steeds meer word gelezen, en dank 

allemaal voor alle leuke en goede reacties. Weten jullie nou nog wat je wel of niet kan geloven in de 

media?, ik ga dat steeds moeilijker vinden want hoe weet je nou of wat waar is of niet. Neem nou 

bijvoorbeeld het bericht dat de politie met een landelijke actie langs smeerpijpen gaat die in het bezit zijn 

van kinderporno. 

 

Een prachtig initiatief zou je zeggen waar heel normaal Nederland blij mee is. Maar niks hoor de heren en 

dames van de hermandad hebben 95 personen GEWAARSCHUWD om te stoppen met het downloaden 

van kinderpornografisch materiaal en hulp te zoeken want anders wordt je de volgende keer opgepakt. En 

bij 55 van de gore smeerlappen hebben ze hun woning doorzocht, en ook die kregen dezelfde boodschap, 

stoppen, hulp zoeken anders word je opgepakt. 

 

Wat zijn dat godvergeten klootzakken van politieagenten die die gasten gewoon in hun sop gaar laten 

koken en met rust laten, iedere klootzak weet toch wel dat dit soort viezeriken ziek in hun kop zijn en nooit 

zullen stoppen met die kankertroep op hun computers te zetten. Het enige wat goed zou kunnen uitpakken 

is dat hulp zoeken, en dan niet bij wat linkse geitenwollen sokken psychiaters of figuren die ook in de top 

van Nederland die gore smeerlappen het hand boven het hoofd houden.  

 

Bijvoorbeeld die D66 randdebiel die advocaat is geweest tweede Kamerlid, ook was hij voorvechter van de 

pedofielen club Martijn en heeft hij naar alle waarschijnlijkheid ook nog met jonge jongetjes gerotzooid Ik 

noem niet de naam want dan word je aangeklaagd, maar iedereen weet verdomd goed  wie ik bedoel. Nee 

met hulp zoeken bedoel ik stuur die 150 niet te genezen goorlappen naar een bos waar net een Kickboks 

club, Motorclubs of Hooligans vechtles krijgen waar ze dan mee kunnen sparren. Mag dat niet van de wet 

stuur ze dan als kanonnen voer naar de Oekraïne.....dat scheelt een hoop kinderleed dat kan je van mij 

aannemen. 

 

Je geloofd dit nieuws toch bijna niet hé....wat ik ook bijna niet geloof dat is gebeurd in Duitsland daar kreeg 

een man een bekeuring van € 3000,- omdat hij een Kerstboom had neer gezet bij een kinderdag verblijf in 

Hamburg. Grandioos toch van deze Duitse man. Maar nou komt het de directeur van het desbetreffende 

kinderdagverblijf belde de politie en hij beweerde dat hij dat een zeer agressieve daad vond. 

 

Want zo vertelde hij vol overtuiging dat door deze daad moslimkinderen die ook daar verbleven zich 

ongewenst voelden. Waarom is deze Duitse jankmuil van een directeur eerst niet effe gaan vragen of die 

moslim ouders het misschien helemaal niet erg vinden omdat het nou eenmaal in de Duitse cultuur zit net 

zoals in Nederland. En misschien had deze directeur wel leuke antwoorden van deze moslims ouders 

gehad. 

 

Nee, gelijk de politie bellen die het dan ook als een daad van agressie zag want ander krijg je niet zo'n 

knappe bekeuring aan je broek toch?. Ik heb het zelfde meegemaakt toen ik nog voor de PVV in de 

gemeenteraad zat. Tijdens de vergadering opperde NIDA (moslimpartij) of hun kindertjes thuis mochten 



blijven omdat Zwarte Piet een racistisch feest was en ze daar hun kinderen niet mee wilden vergiftigen. Dat 

was dus een vraag aan de wethouder, ik heb toen netjes op mijn beurt gewacht en tegen de wethouder 

gezegd dat het ten eerste verboden is om kinderen ongeoorloofd thuis te houden van school en als die 

moslim ouders dat niet kunnen accepteren dan mogen ze van mij opzouten naar het land van herkomst. 

 

Nou de pleuris brak uit ik moest na afloop van de vergadering op het matje komen wegens mijn taal 

gebruik want dat waren ze hier in de Haagse gemeente raad niet gewent, dus het ging nog niet eens om de 

inhoud nee gewoon omdat ik het word opzouten had gebruikt. Ik heb mij niet eens verdedigd en alleen 

maar gezegd dat ik het woordje opzouten beter en netter vond dan opkankeren, en dat het offerfeest beter 

was voor deze kindertjes,en liet hem met een rooie kop staan. 

 

Nee, het is moeilijk alle berichten te geloven die je de hele dag krijgt te zien of te horen......maar het laatste 

verhaal over de gemeenteraad dat is wel de waarheid. 

 

We blijven lachen en we gaan ervoor, en hopen dat Pietertje Omtzigt lekker een beetje bij het 

koffiezetapparaat blijft keuvelen (over het opzetje om de boel te laten klappen wat gelukkig is mislukt) met 

zijn collega's van de naar de klote gaande NSC partij, en zich vooral niet druk te maken om wat het volk 

echt wil......  

 

Tot volgende week allemaal.  

Met vriendelijke groet van Henk Bres. 

 


